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Voorwoord van de directie

We zijn inmiddels goed in het 
nieuwe jaar beland; het is 
nog winter maar kijken al 

weer uit naar de lente. Een paar ont-
wikkelingen en mooie berichten weer 
voor u in Ons Franske. 

Elk seizoen heeft zo zijn bijzonderheden. 
De lente laat nog even op zich wachten 
maar is wel in aantocht. Vaak een tijd 
waarin mensen nieuwe voornemens 
in praktijk brengen, of dat op z’n minst 
proberen. Inmiddels hebben we ook de 
carnavalstijd achter de rug, we hebben 
er een paar mooie dagen van gemaakt. 

De vastentijd is begonnen en het 
Paasfeest is in aantocht. Carnaval 
betekent ‘vastenavond’ (dus! collega’s!). 
Na de uitbundigheid van Carnaval is 
er een periode waarin we met velen 
toeleven naar het Paasfeest. Voor ieder 
van ons heeft dit feest zo zijn eigen 
betekenis. Naast dat ik van uitbundige 
feestjes houd, gaat die periode voor mij 
extra over stilte en besef van mijn eigen 
klein zijn. Terwijl ik ben opgegroeid met 
het idee dat alles kan, wat natuurlijk ook 
heel waardevol is.

Een besef van dat ons klein zijn of dat 
dingen ons overstijgen, is wellicht in 
het hedendaagse niet vanzelfsprekend. 
Het kan tot uitdrukking komen in de 
dagelijkse praktijk: zo ben ik begin 
februari weer een ronde meegelopen 
met de collega’s van de afdelingen 

zorg en met de keuken, huishouden en 
Vertoeverij, zoals u mogelijk gemerkt 
heeft. Heel mooi om weer even daarin 
ondergedompeld te worden. Ik had 
leuke gesprekjes met bewoners en 
medewerkers. Mooi te merken hoe 
aandacht doet opleven en hoe dat 
mensen zo erbij houdt. Zo had ik een 
bijzonder gesprek met een bewoner uit 
de buurt die vertelde over zijn werk.

Zoals gezegd, houden we de 
meeloopronde erin en ga ik ook graag 
met de vrijwilligers mee. Leuk ook dat 
Niels, een van mijn toezichthouders, 
meeliep; daar hadden we ook al een 
berichtje over geplaatst. De indruk die 
de dagelijkse zorg op ons maakt, is altijd 
groot: de toewijding van medewerkers 
en de kwetsbaarheden, de moed en ook 
de humor bij bewoners.

In contrast met deze kleine intieme en 
gezellige momenten, hadden we ook 
hoog bezoek, een bespreking met onze 
minister van ouderenzorg, Conny Helder, 
met een aantal collega-bestuurders uit 
de regio. Over de grote opgaven voor de 
zorgregio’s in heel Nederland, zoals de 
woonzorg-uitdaging en lange termijn 
ontwikkeling rond personeel, technische 
en sociale ondersteuning om langer in de 
huislijke omgeving te kunnen wonen. Dit 
laatste bij voorkeur in een omgeving als 
een woonhofje of gezellig gebouw met 
appartementen en gemeenschappelijke 
keuken; niet voor niets maken veel 
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mensen vanuit Gilze gebruik van onze 
lunch. En we gaan dit jaar nog verder 
kijken wat we vanuit onze visie op 
voeding en welzijn rond de Vertoeverij 
kunnen ontwikkelen. Daarover later 
meer.

Het was een hele eer om de minister 
nu ook hier een keer welkom te mogen 
heten. We kregen na de bespreking 
terug dat de sfeer goed was en dat de 
minister vrijuit met ons van gedachten 
kon wisselen. We hebben haar een 
St. Franciscus likeurtje als aandenken 
meegegeven. Dank aan alle collega’s die 
de voorbereiding zo mooi en accuraat 
hebben verzorgd!

Tot slot wil ik nog even aanstippen: 
binnenkort zijn er weer verkiezingen, dit 
keer de provinciale verkiezingen. Daar 
kunnen we allemaal onze stem laten 
horen zodat we ook de uitdagingen 
voor de ouderenzorg over het voetlicht 
kunnen brengen.

In dit Ons Franske leest u meer over 
wat we allemaal voor mooie dingen 
gaan doen en zetten we medewerkers, 
bewoners en vrijwilligers in het zonnetje.

Veel leesplezier!
Hartelijke groet, Pepijn
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Van de redactie

De carnavalsslingers zijn weer 
opgeruimd, nu tijd voor een nieuw 
Ons Franske met gezellig leesvoer. 

Hopelijk met een heerlijk voorjaars 
zonnetje erbij. Het is weer bijna voorjaar en 
de eerste voorjaarsbloemen komen al in 
zicht. 

Veel mensen kunnen weer gaan genieten 
van het heerlijke voorjaar.

Zo ook van Ons Franske met weer mooie 
lentegedichten, de puzzel en 
allerlei andere nieuwtjes. Geniet ervan.

En als iemand nog iets leuks heeft, laat het 
de redactie weten, wij zijn hier erg blij mee.

Wij wensen iedereen veel leesplezier toe.

groeten van de redactieleden Myriam, 
Rina, Hannie en Chantal



Op 21 december vond de Kerstfair voor onze medewerkers plaats. Een gezellige 
avond voor iedereen na weer een jaar keihard werken. De hoofdingang was 
feestelijk versierd met lichtjes, kerstbomen, kerstkraampjes met lekker eten en 

gezellige vuurkorven. Alle medewerkers kregen bij aankomst een glaasje bubbels en een 
lotje voor de loterij waar later op de avond leuke prijzen mee te winnen waren. Al snel 
was het zowel buiten als binnen gezellig druk en na de komst van troubadour Robert, 
was het feest compleet. 
Er werd lekker gesmuld 
van de wintergerechten 
gemaakt door onze eigen 
keukenbrigade. En uiteraard 
mochten de warme chocomel 
en glühwein niet ontbreken. 
In een fijne kerstsfeer ging de 
medewerkers na afloop naar 
huis maar niet zonder een mooi 
kerstpakket.

Collega’s, nogmaals dank voor 
jullie gezelligheid en geweldige 
inzet het afgelopen jaar!
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Kerstviering met onze echtparen

O p 15 december 2022 werden alle 
echtparen van de zorgafdelingen 
door de Cliëntenraad uitgenodigd 

voor een gezellig samen zijn. Vijf echtparen 
gaven hier gehoor aan.

Zij werden om 17.30 uur ontvangen door 
de leden van de Cliëntenraad met een 
drankje, om vervolgens te gaan genieten 
van een heerlijk souper.  

Pastoor Van Zutphen opende 
de bijeenkomst met een mooie 
kerstgedachte, om daarna te gaan 
genieten van alle lekkernijen die door de 
keuken met zorg waren bereid. Het werd 
een gezellige avond, iedereen genoot 
zichtbaar. Er werd lekker nagetafeld en nog 
een drankje gedronken. Om 21 uur sloten 
we de avond af, met de belofte om dit te 
herhalen.
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Vrijwilliger aan het woord

Hoe	lang	vrijwilliger: 
ik ben nu 5 jaar vrijwilliger bij 
zorgcentrum St Franciscus

Gezinssituatie: 
getrouwd, drie kinderen, zeven 
kleinkinderen 

Lievelingseten: 
Hollandse kost

Dit	lust	ik	absoluut	niet: 
zuurkool

Goede	eigenschap: 
behulpzaam

Minder	goede	eigenschap: 
ongeduldig

Hobby’s: 
puzzelen, kaarten en zingen bij het 
Mannenkoor 1001

Favoriete	muziek: 
van pop tot klassiek 

Naam: 
Piet van Puijenbroek

Vrijwilligerstaak: 
chauffeur van de Franciscus-bus

Opleiding: 
HBO installatietechniek
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Samen overleggen we op welke dagen en tijden je ons van dienst kunt
zijn, alle hulp is welkom! Je maakt deel uit van een grote groep
vrijwilligers en jaarlijks zorgen we voor een gezamenlijke activiteit, dus
je leert volop mensen kennen. Daarnaast krijg je natuurlijk ook veel
waardering en dank van onze bewoners en collega’s terug voor jouw
inzet. Neem snel contact met ons op via maarts@stfranciscus.nl om
de mogelijkheden te bespreken.

Zit zorgen in jouw DNA, houd je van een gezellig praatje met onze
bewoners, heb je een hart voor de zorg en steek je graag je handen uit
de mouwen? Dan ben je bij ons van harte welkom als vrijwilliger! 

Wij zijn een klein zorgcentrum in het centrum van Gilze. We hebben
alles onder één dak waaronder een levendig en gezellig horecadeel.

 
WORD VRIJWILLIGER BIJ ST. FRANCISCUS!

Neem ook eens een kijkje op onze social media voor meer informatie.

Uitserveren warme maaltijd in onze Vertoeverij.
Gaan fietsen (op onze duofiets) of wandelen met 

Aanwezig zijn in onze gezamenlijke huiskamers en 

Ondersteuning in ons winkeltje.
Maar ook samen een krantje lezen, een puzzel maken, een cake
bakken of een praatje maken zijn momenten van onschatbare waarde
voor onze bewoners!

Als vrijwilliger bied je onze bewoners een helpende hand en ben je
onze (zorg)collega’s van dienst omdat je hen ondersteunt bij hun
werkzaamheden. Voor ons onmisbaar dus! Voorbeelden van
activiteiten waarbij je ondersteunt, zijn:

       onze bewoners.

      ondersteunen bij koffie/thee/maaltijden.



Familiekoppels

W e weten niet of het u al is 
opgevallen maar we hebben 
nogal wat “familiekoppels” in 

zorgcentrum St. Franciscus werkzaam!

We hebben namelijk:
*  5x een moeder-dochter koppel
*  3x een broer-/en of zussen koppel

Omdat een familiekoppel als moeder-
dochter en een familiekoppel met 3 zussen 
toch wel heel uniek is, kunt u hieronder 
kennismaken met de 3 zussen en daarna 
een kennismaking met moeder-dochter.

Wij zijn Monique, Hanneke en Jolanda 
en ons is gevraagd om een stukje te 
schrijven in het Ons Franske met als thema 
“familiekoppels”.

Je kunt wel stellen dat het 
“Franciscusbloed” in ons DNA zit want wij 
zijn alle drie werkzaam in het zorgcentrum. 
Monique werkt nu al bijna 20 jaar op 
”Zonnebloem” op kleinschalig wonen. 
Hanneke is vaste inval op dagverzorging 
Lavendelhof en werkt daarnaast nog als 
welzijnsmedewerkster op Individueel 
Wonen. Jolanda werkt sinds vorig jaar als 
gastvrouw in de Vertoeverij. Ook zijn onze 
kinderen (op ééntje na) allemaal werkzaam 
geweest in het zorgcentrum. Bovendien 
is onze oom, Kees van Beijsterveldt, in 
het verleden een aantal jaren directeur 
geweest van zorgcentrum St. Franciscus. 

Wij vinden het ontzettend gezellig om in 
het zorgcentrum te werken. We krijgen 
erg leuke reacties van bewoners, en 
zij reageren vaak verbaasd, omdat wij 
totaal niet op elkaar lijken. Ook zijn onze 
karakters totaal verschillend: 

Monique is communicatief erg sterk; geeft 
presentaties alsof ze niet anders doet en 
weet altijd rust en gezelligheid te creëren 
op haar groep.

Hanneke is erg zorgzaam en attent naar 
de bewoners toe en is de rustigste van ons 
drie.

En met Jolanda is het altijd gezellig met 
haar gevatte opmerkingen en leuk gevoel 
voor humor.

Zoals je wel kunt lezen, werken we erg 
graag in het zorgcentrum en hopen we nog 
jaren voor de bewoners te kunnen zorgen.
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Hallo allemaal,
Velen van jullie zullen ons al wel in de 
wandelgangen hebben zien lopen. Sinds 
2019 werk ik, Monique, bij Zorgcentrum 
St. Franciscus met veel plezier. De 
eerste jaren heb ik op afdeling IDW als 
welzijnsmedewerkster gewerkt en sinds 
2021 op de afdeling KSW als verzorgende 
IG. Ik vind  zorgcentrum St. Franciscus een 
fijne werkgever, het is kleinschalig, je kent 
iedereen bij naam, korte lijntjes, staat 
open voor ideeën en er heerst prettige 
werksfeer. 

Ik vind het fijn om met mensen om te gaan, 
de bewoners op mijn afdeling nog zoveel 
mogelijk te stimuleren om op een leuke 
prettige manier zelf nog zoveel mogelijk te 
laten ondernemen en plezier te hebben. 
Af en toe een arm en een knuffel geven 
zegt soms zoveel meer dan woorden en 
daar stralen de bewoners weer door. 
Het positief praten over mijn werk heeft 
mijn dochter Iris doen besluiten om ook 
te gaan solliciteren voor een bijbaan bij 
Zorgcentrum St. Franciscus. Het is leuk 
om met mijn dochter samen te werken. 
Wij snappen elkaar en aan een half woord 
hebben wij genoeg.

Ik, Iris, ben 22 jaar oud en ben nu bijna 
2,5 jaar werkzaam bij St. Franciscus. 
Zelf studeer ik Toegepaste Psychologie. 
Hier leer ik onder andere veel over de 
ouderenpsychologie. Dit sluit mooi aan 
bij mijn werk binnen St. Franciscus. Via 
mijn moeder ben ik terechtgekomen bij 

St. Franciscus. De verhalen die zij vertelde, 
maakten mij nieuwsgierig. Ik vind het 
erg dankbaar werk. De bewoners zijn 
je enorm dankbaar voor je hulp en de 
gezelligheid en dit geeft mij een voldaan 
gevoel. Ikzelf houd van een uitdaging en 
dat vind ik ook terug in het werk. Hoe 
complexer, hoe interessanter ik het vind. 
Het samenwerken met mijn moeder bevalt 
mij goed. We kunnen samen goed sparren 
en samenwerken. Het is fijn om verhalen 
met iemand te delen die weet waar het 
over gaat. Dit maakt het samenwerken 
extra leuk.

Groetjes,
Iris en Monique
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Gratis vervoer met bus Zorgcentrum St. Franciscus

‘Hartstikke makkelijk, gezellig en lekker 
eten’

Het is inmiddels vijf jaar geleden 
dat Zorgcentrum St. Franciscus 
startte met een nieuwe service: 

gratis vervoer voor ouderen uit Gilze en 
Molenschot van en naar het zorgcentrum 
om de middagmaaltijd te gebruiken. Een 
prachtig initiatief waar veel gebruik van 
werd gemaakt. Maar sinds de onderbreking 
vanwege corona is de belangstelling wat 
afgenomen. ‘En dat is heel jammer’, aldus 
coördinator Tinus Oomen. Hij vervolgt: 
‘Het is voor veel ouderen die nog wel 
zelfstandig wonen maar niet meer mobiel 
genoeg zijn om bij Franciscus te gaan eten 
een geweldige oplossing. Bovendien is het 
een mooie gelegenheid om andere mensen 
te ontmoeten.’

Dat beaamt Nel Oprins (85) uit Gilze. Vanaf 
het moment dat de bus vijf jaar geleden 
ging rijden, is ze een trouwe deelnemer. 
‘Ik ben al 22 jaar weduwe en dat koken 
alleen voor mezelf vond ik niet zo’n succes. 
Dus ik ging al vrij snel bij Franciscus warm 
eten. Daar kon ik lang nog zelfstandig 
naar toe. Maar op een gegeven moment 
werd het allemaal wat moeilijker dus 
ik ben ontzettend blij dat ik met de bus 
opgehaald en thuisgebracht kan worden. 
Het eten is erg lekker en het uitstapje 
breekt de dag. Ik ken heel veel mensen 
omdat we vroeger een bloemenzaak 
hadden, dus het is ook gezellig om met 
deze en gene even te buurten.’ 

De chauffeurs van de bus zijn vrijwilligers. 
‘We rijden vijf dagen in de week, dus niet in 
het weekend en ook niet op feestdagen,’ 
zegt Tinus Oomen. ‘Op dit moment hebben 
we tien chauffeurs die dus om de andere 
week een dag voor hun rekening nemen. 
Dat loopt prima.’ ‘Ze zijn heel behulpzaam,’ 
vult Nel Oprins aan. ‘En soms rijden we een 
extra rondje door Gilze of omgeving. Dan 
zie je nog eens iets en dan blijf je ook een 
beetje op de hoogte van wat er allemaal 
verandert. Ik ben er heel tevreden over 
en ik kan het van harte aanbevelen. Het is 
hartstikke makkelijk, gezellig en het eten is 
altijd lekker.’

Belangstellenden kunnen voor meer 
informatie of aanmelding contact 
opnemen met Zorgcentrum St. Franciscus 
in Gilze telefoon 0161 458010.
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Deze keer hebben we een interview 
gehouden met mevrouw Jo v/d Burg.

Waar kom je vandaan: 
ik ben geboren op 16-10-1937 in de 
Oranjestraat in Gilze en ben na de oorlog 
verhuisd naar de Ridderstraat. In totaal had 
ik 4 broers en 2 zussen waarvan 1 broer al 
op heel jonge leeftijd is gestorven.

Beroep van vroeger: 
ik heb eerst de huishoudschool gedaan 
en daarna heb ik de opleiding coupeuse 
en costumière gevolgd waarna ik 7 jaar 
thuis heb genaaid voor klanten. Maar dit 
werd ik beu omdat ik altijd alleen zat. 
Ik heb daarna even bij v/d Veer gewerkt 
maar ben daarna bijV&D gaan werken op 
de afdeling stoffen en gordijnen.  

Hier heb ik altijd graag gewerkt en ben er 
dan ook 34,5 jaar werkzaam geweest.

Hobby’s: 
luisteren naar klassieke muziek, ben ook 
lid geweest van 2 koren: vanaf m'n 15e 
tot ongeveer mijn 30ste bij Con Amore en 
de Gilse Cantorij waar ik 45 jaar lid van 
ben geweest. Hier in St. Franciscus vind 
ik het fijn om te kleuren, te kaarten, deel 
te nemen aan de gym en allerlei andere 
activiteiten.

Hoe vindt u het om hier (in zorgcen-
trum St. Franciscus) te wonen:
ik heb in het begin heel erg moeten 
wennen, ik had vooral heel veel moeite 
met het (laten) opruimen van mijn eigen 
spullen. Gelukkig heb ik wel m'n meubels 
voor een groot gedeelte mee kunnen 
nemen.
Maar de verzorging is hier goed, ze zijn 
ook erg bezorgd als ik eens ziek ben. 
Ook het eten is erg lekker en ik geniet 
van het gevarieerde programma van de 
activiteiten.

Lievelingseten: 
we hebben thuis geleerd om alles te eten 
dus ik heb eigenlijk geen voorkeur. Ik lust 
alles.

Heeft u nog tips voor ons: 
nee hoor, geen tips. Ik wil nog wel even 
zeggen dat ik heel erg tevreden ben over 
het personeel van Franciscus, dikke pluim!

Bewoner aan het woord



Samen onderweg

HOE EEN ZORGCENTRUM EEN THUIS 
KAN ZIJN

Je hebt een indicatie nodig om er te 
kunnen wonen.
En dan is er nog de wachtlijst.
En als je er eenmaal woont, is het 
vervolgens belangrijk
om je thuis te gaan voelen!
Want het is vaak niet eens je eigen keuze 
maar
noodzaak vanwege je gezondheid.
 
Want thuis is meer dan een huis.
Thuis is meer dan een woning.
Thuis is meer dan een tehuis.
Thuis is meer dan een onderkomen.
 

Wij kunnen voor elkaar een thuis zijn.
Als we naar elkaar luisteren.
Als we mogen zijn wie we zijn.
Als verdriet en spanning erkend worden.
Als kwetsbaarheid ruimte krijgt.
 
Een gebaar, een woord van begrip 
kan een thuis scheppen.
Thuis is mensen die elkaar verstaan,
die elkaar steunen.
Thuis is mensen met een open oor voor 
elkaar.
Soms is thuis ook het diepe verlangen
eens thuis te zullen komen
waar geen pijn is en geen verdriet, geen 
eenzaamheid
en geen vervreemding meer zal zijn.
 
Thuis is de mens die je begrijpt, 
ontmoeten
en die met je meegaat door dik en dun
In goede en kwade dagen.

Em. pastoor Martin van Zutphen.
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Gedicht

Lente

Alles in bloei
Een aangename temperatuur
Lekker wandelen of fietsen
Dat kan haast ieder uur

Genieten op een terrasje
Of loungen in de tuin
Er heerlijk op uit
Trouwens...ben ik al bruin?

De zomer in aantocht
De winter voorbij
De herfst nog ver weg
Ja, jij bent het voor mij

Ik meen het lente,  
Jij bent mijn favoriet
Een beter seizoen dan jou
Is er voor mij niet 
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Stijn beweegplein

Bewegen is erg belangrijk voor 
de kwaliteit van leven van onze 
bewoners. Het stimuleren van 

beweging houdt niet op binnen de muren 
van St. Franciscus. Stichting ‘beweeglint 
Gilze’ is de afgelopen jaren bezig geweest 
met de ontwikkeling van een beweeglint 
door Gilze. Met behulp van deze stichting 
is in 2022 ook de beweegtuin aangelegd 
voor het pand van St. Franciscus. 

Deze beweegtuin heeft de naam Stijn 
Beweegplein gekregen ter nagedachtenis 
aan onze bestuurder Stijn Kanters die 
afgelopen augustus helaas is overleden. 
Stijn heeft zich vanaf het eerste moment 
ingezet om de bewoners meer te laten 
bewegen. Wij hopen onze bewoners en 
inwoners van Gilze vaak te zien bij het Stijn 
Beweegplein.
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Oude spreekwoorden en hun betekenissen

Wie vis vangt bij nacht, droogt zijn netten overdag.
Als men ’s nachts lang doorgaat, moet men overdag uitrusten.

Beter hard blazen, dan de mond gebrand.
Men kan beter zijn voorzorgen treffen dan met de kwade gevolgen te zitten.

Het zijn niet allen jagers, die op horens blazen.
Niet iedereen is wat hij misschien lijkt te zijn; schijn bedriegt soms.

Wie in een glazen huisje woont, moet niet met stenen gooien.
Wie zelf ook schuldig is, moet anderen niet verwijten.

Ieder weet zelf het beste waar hem de schoen wringt.
Een mens is zelf het beste in staat om zijn eigen moeilijkheden te signaleren.

Als ik geen jeuk heb, hoef ik niet te krabben.
Wanneer het mij niet aangaat, hoef ik er niets aan te doen.

Een goede haan wordt niet vet.
Een hard werkend persoon krijgt de mogelijkheid niet om een lui leventje te leiden.
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Koninklijke puzzel

1   Koning Willem-Alexander is 
afgestudeerd historicus. 
In welke stad studeerde hij?

 A. Amsterdam
 B. Utrecht
 C. Leiden

2   In 1986 reed koning Willem-
Alexander de Elfstedentocht. 
Onder welk pseudoniem deed hij dat?

 A. W.A. van Bavel
 B. W.A. van Buren
 C. W.A. van Amstel

3   Hoe heette de vader van koningin 
Juliana?

 A. Prins Hendrik
 B. Prins Bernhard
 C. Koning Willem III

4   Prinses Alexia volgt sinds augustus 
2021 een opleiding in het buitenland. 
Waar studeert zij?

 A. Noorwegen
 B. Schotland
 C. Wales

5   In welke stad is prinses Ariane 
geboren?

 A. Amsterdam
 B. Den Haag
 C. Utrecht

6   Prinses Beatrix kreeg op haar 18de 
verjaardag een stalen jacht cadeau. 
Hoe heet dit jacht?

 A. De Groene Draeck
 B. De Grijze Tijger
 C. Het Blauwe Serpent

7   In 2013 deed Beatrix afstand van de 
troon. 
Hoe lang is zij koningin geweest?

 A. 33 jaar
 B. 23 jaar
 C. 30 jaar

8   Wie is de echtgenote van prins 
Constantijn?

 A. Laurentien Brinkhorst
 B. Mabel Wisse Smit
 C. Marilène van den Broek

9   Waar woont Willem-Alexander anno 
2023?

 A. Kasteel Drakensteyn in Baarn
 B. Landgoed De Eikenhorst in Wassenaar
 C. Paleis Huis ten Bosch in Den Haag

Lever uw oplossing in, in het postvakje van activiteitenbegeleiding en wie weet 
ontvangt u dan de verrassingsprijs!!

De	puzzel	uit	het	vorige	Ons	Franske	is	gewonnen	door	de	cliënten	van	Lavendelhof	en	
zij	ontvangen	binnenkort	de	prijs.	Gefeliciteerd!
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Vies, veel werk, maar ook voldoening: 
herinneringen aan katoenen luiers.

Vouwen, omdoen, uitwassen, koken, 
ophangen en weer vouwen. Aan 
katoenen luiers hadden we vroeger 
onze handen vol. Negen herkenbare 
herinneringen.

Vouwen
De grote lappen stof vouwden we in een 
soort vliegtuigmodel. Sommige vrouwen 
hadden er hun eigen slimme techniek 
voor, zodat het dikke gedeelte tussen de 
beentjes zat en het dunne aan de zijkant. 
Heel vernuftig. Zou u het nu nog kunnen? 
Leuk om eens te proberen.

Veiligheidsspeld
Veel vrouwen legden de katoenen 
luiers al netjes gevouwen in de kast 
klaar. Had je er een nodig, dan hoefde 
je die alleen te pakken, om te doen en 
er een veiligheidsspeld doorheen te 
prikken. Wel oppassen dat je niet in het 
babyhuidje prikte, dus deed je je eigen 
vinger erachter. Soms ging de speld wat 
stroef door het doek heen. Handig trucje: 
door je haar halen, of door een stuk zeep.

Luieremmer
Zodra de luier vies was, begon het harde 
werk. Een dagtaak was het. Eerst met 
koud water spoelen, dan de luieremmer 
in met een sopje. Voorweken. Dat was 
het vieste klusje eigenlijk, want zodra je 
later het deksel van die emmer haalde… 
Ruikt u het weer?

Kookwas
Daarna was het tijd om de luiers te 
wassen. Een wasmachine hadden velen 
van ons vroeger nog niet. Wassen deed 
je dus in een zinken emmer of teil met 
kokend water en een sopje van Radion, 
Biotex of soda.

Luierwas	in	de	wind
Schone luiers hingen we op in de tuin aan 
de droogmolen of gewoon aan de lijn. 
Heerlijk, die hagelwitte schone doeken, 
wapperend in de wind. Dat was het 
moment waarop je voldoening voelde 
van je werk.

Strijken
Vervolgens streken we de doeken weer 
mooi glad en kon het vliegtuigjesvouwen 
beginnen. Het hele riedeltje eindigde met 
een opgevouwen stapel, fris ruikende 
luiers in de kast.

Inlegvelletje
Vlak voor de wegwerpluiers kwamen 
de blauwe inlegvelletjes op de markt. 
Handig, want daarmee ving je een hoop 
poep en plas op, zodat de katoenen 

 Uit grootmoeders tijd
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luier langer schoon bleef. Heeft u de 
inlegvelletjes gebruikt?

Wegwerpluiers
En toen waren ze daar: de wegwerpluiers 
van Pampers, Monly, Libero en Billies. 
Sommige kon je al krijgen in de jaren 
zeventig, maar toen waren ze nog 
behoorlijk aan de prijs. In de jaren tachtig 
bereikten ze het grote publiek. Maar of 
het echt duurzaam was…

Eerder	zindelijk
Lijkt het maar zo of waren onze kinderen 
vroeger eerder zindelijk dan de kinderen 
van nu? Meerdere vrouwen vragen zich 
dat af. Misschien was het onaangenamer 
voor kinderen dan de Pampers van nu: 
zo’n natte, koude luier tegen hun billen.

Wat zijn uw herinneringen aan katoenen 
luiers?

Nostalgie

Kinderdrankjes op zaterdagavond

In onze jeugd was er nog geen cola of 
7up. Priklimonade was er wél. Een luxe 
traktatie was dat. Je kreeg priklimonade 
alleen op verjaardagen en als je geluk 
had, op zaterdagavond voor de tv. Eén 
glas maar en daar probeerde je zo lang 
mogelijk van te genieten. Hoewel: je 
kon de limonade ook snel naar binnen 
klokken en dan met een flinke boer de 
hele familie aan het lachen krijgen. 

1. Exota
Wie kent het nog, gazeuse van Exota? 
Op zaterdagavond met een zakje chips 
erbij op de bank. Je had de limonade 
in de kleuren rood (frambozen), groen 
(grenadine), bruin (champagnepils), geel 
(citroen) en wit (cider). Vanaf de jaren '50 

was het een groot succes in ons land. Tot 
bleek dat de glazen konden exploderen. 
Daarna was het snel afgelopen met 
Exota. In 1973 ging het bedrijf failliet. 
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2. Spoetnik
Spoetnik maakte je zelf. Eerst wat 
koffiemelk en suiker in je beker en daar 
bovenop gazeuse of Exota. Het dikke, 
romige schuim kwam dan van onder naar 
boven en zie daar: spoetnik! 

3. Riedel
Ook populair in de jaren zestig: sinas van 
Riedel. Dat zat in een bolle groene fles 
met een rode dop die geen enkel kind 
kon opendraaien. 

4. Snor cola
In de jaren zeventig kon je Snor cola 
drinken, ook wel ‘fris met schuim 
erop’. De flinke schuimkraag in het 
glas bezorgde je tijdens het drinken 
een schuimsnor. Zo leek je even stoer 
als bierdrinkende volwassenen. Echt 
populair werd het niet. In 1980 stopte 
Vrumona met de productie.
 
5. Sunkist 
Sunkist zat in een piramidevormige 
kartonnen verpakking. Handig, want zo 
kon het makkelijk mee naar het strand, 
bijvoorbeeld. Er waren nog geen plastic 
flessen en sjouwen met zo'n grote glazen 
fles deed je moeder liever niet. Dit was 
het alternatief. Ieder kind kreeg er één. 
Rietje erin en zuigen maar. Maar ook 
thuis kregen we ze. Suiker? Daar had 
niemand het nog over.
 

6. Shandy of 
sneeuwwitje
Was je een tiener in 
de jaren tachtig of 
negentig? Dan heb 
je vast ooit Shandy 
gedronken. Het was de opstap naar je 
eerste biertje en bestond uit een klein 
beetje bier en vooral veel 7Up. Thuis zelf 
mixen kon ook, dan noemde je het een 
‘sneeuwwitje’. Maar veel liever dronk 
je het voorgemixte drankje uit een fles: 
Shandy. 
 
7. Perl van Hero
‘Vloeibaar fruit, verfrissend en gezond’ 
stond erop de eerste flessen frisdrank 
van het merk Hero in de jaren dertig. 
Perl was een soort appellimonade. Later 
kwamen er ook andere smaken zoals 
sinas, frambozen, grapefruit en cassis bij. 
 
8. Joy
Joy was fris, sprankelend en exclusief. 
Dat straalde het groene buikflesje en de 
prachtige reclame-affiches ook uit. Je 
dronk het in de smaken citron, sinas of 
later ook cassis. Het merk is uiteindelijk 
overgenomen door Heineken en een 
stille dood gestorven. Heeft u het ooit 
gedronken? 
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Winkeltje in Zorgcentrum 
St. Franciscus:
Dagelijks geopend van 10.00 uur  
tot 11.30 uur en van 14.00 uur tot  
17.00 uur. 

Fruit:
Dagelijks verkrijgbaar tijdens 
openingstijden van het winkeltje.

Geestelijke verzorging:
De pastorie is bereikbaar op woensdag- 
en donderdagochtend tussen 9.00 uur 
en 11.00 uur.

Voor noodgevallen kunt u 
bellen naar: 06 83409787.
In het weekblad Gilze Rijen kunt u 
onder de parochieberichten altijd de 
meest recente ontwikkelingen lezen. 
De viering in de Vertoeverij is iedere 
woensdagmiddag om 14.30 uur. 

Geheugensteuntjes

Vertrouwenspersoon 
voor bewoners:
Mevrouw José Jacobs, telefonisch 
bereikbaar onder nummer
0161	–	453442	/	06	57582462.

Vertrouwenspersoon	voor	
medewerkers	en	vrijwilligers:
Mevrouw Anita Kuijpers, bereikbaar via 
a.kuijpers@gimd.nl	of 
06-38946296

Leden cliëntenraad: 
Als u vragen heeft, kunt u zich direct 
wenden tot de leden: 
  Mevrouw J. Jacobs (voorzitter 

cliëntenraad)
 Mevrouw L. van Kerkhof 
 Mevrouw P. Vermeulen
 Mevrouw. L. Broeders
 De heer M. van Zutphen

Bibliotheek:
Per twee weken 
komen op dinsdag 
vrijwilligers bij 
u aan de deur 
en kunt u een 
keuze maken uit 
boeken van onze 
huisbibliotheek. 
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Geheugensteuntjes

Kapster:
U kunt een afspraak 
maken met :
•  Toos Beenhakkers   

tel. 06	-	21973003
•  Willeke Louws - van 

Beijsterveldt.  
tel.	161-453333	/	06-23035935.

 
Pedicure:
Op eigen afspraak. 

Humor

Bloedafname:
Dagelijks komt een medewerk-
ster van de prikdienst in ons 
zorgcentrum. Deze medewerk-
ster komt bij u langs wanneer 
u een verwijzing heeft van uw 
huisarts.
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Personeel aan het woord

Onze Nel Laureijssen-van Gestel van de 
wasserij gaat ons verlaten i.v.m. pensioen. 
Wie is zij? Reden voor een interview!
 
Hoelang	was	je	werkzaam	bij	St.	
Franciscus?
22 jaar

Waar	ben	je	het	meest	trots	op?
Op mijn dochter Bianca en haar Peter, want 
die doen alles voor mij

Wat	is	het	belangrijkste	dat	je	van	je	
moeder	hebt	geleerd?
Huishoudelijk werk en eerlijk zijn

Wat	is	je	mooiste	jeugdherinnering?
Gezellig uitgaan bij “Den Door”

Wat	is	je	lievelingseten?
Eigengemaakte nasi en tomatensoep

Wat	zijn	je	goede	eigenschappen?
Nooit “nee” kunnen zeggen en voor 
ouderen willen zorgen

Wat	wilde	je	vroeger	worden?
Kokkin

Welk	talent	zou	je	graag	willen	hebben?
Zingen

Waar	geef	je	te	veel	geld	aan	uit?
Kleren en sieraden

Wat	zijn	je	hobby’s?
Sjoelen, rikken en puzzelen

Welk	muziekgenre	vind	je	mooi?
Heel veel muziek vind ik mooi, ik luister 
graag naar Andre Rieu

Welk	tv-programma	vind	je	leuk?
“Heel Holland Bakt”, ik kan genieten van 
Andre van Duin, heel komisch hoe hij 
overkomt in dat programma 

Welke	reis	zou	je	nog	graag	willen	maken?
Eventueel naar Lourdes en dan met een 
reisgezelschap

Wat	zijn	je	toekomstplannen?
Vrijwilligerswerk bij St. Franciscus, wat ik 
heel fijn vind. Mijn sjoelen en rikken wil ik 
graag aan blijven houden. Tevens houd 
ik, als het lekker weer is, van fietsen. De 
rest van mijn vrije tijd vul ik met bakken, 
puzzelen en wat er verder op mijn pad 
komt.
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Activiteitenkalender

MAART
Wat Viering
Wanneer Woensdag 1-8-15-22-29 maart
Aanvang 14.30 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Koersbal/ jeu de boules 
Wanneer  Donderdag 2-9-16-23-30 

maart
Aanvang 10.30 uur tot 11.45 uur
Waar Atrium
Voor Bewoners 

Wat Kaarten en sjoelen
Wanneer Maandag 6-13-20-27 maart
Aanvang 14.00 uur
Waar  Vertoeverij en pleintje 

Eikenlaan
Voor Bewoners

Wat Kleuren
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 maart
Aanvang 14.00 uur
Waar Pleintje eikenlaan
Voor Bewoners

Wat Gym
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 maart
Aanvang  vanaf 13.45 uur in groepen 

ingedeeld
Waar Fysioruimte
Voor Bewoners

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 10 maart
Aanvang  14.00 uur verzamelen in 

Vertoeverij
Waar omgeving Gilze
Voor Bewoners

Wat De Brug mode
Wanneer Donderdag 23 maart
Aanvang 14.15 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Paasknutselen
Wanneer Vrijdag 24 maart
Aanvang 14.00 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners

Wat Bingo
Wanneer Donderdag 30 maart
Aanvang 14.30 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners en buurtbewoners
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APRIL
Wat Kaarten/sjoelen
Wanneer Maandag 3-17-24 april
Aanvang 14.00 uur
Waar Vertoeverij/ pleintje Eikenlaan
Voor Bewoners

Wat Concert Gillesia
Wanneer Dinsdag 4 april
Aanvang 14.30 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoner

Wat Koersbal / jeu de boules
Wanneer Donderdag 6-13-20 april
Aanvang 10.30 uur tot 11.45 uur
Waar Atrium
Voor Bewoners

Wat Kleuren
Wanneer Dinsdag 11-18-25 april
Aanvang 14.00 uur
Waar Pleintje Eikenlaan
Voor Bewoners

Wat Gym
Wanneer  Dinsdag 11-18- april (4 en 25 

april geen gym)   
Aanvang  vanaf 13.45 uur ingedeeld in 

groepen
Waar Fysioruimte
Voor Bewoners

Wat Viering
Wanneer Woensdag 5-12-19-26 april
Aanvang 14.30 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Paaskoekjes bakken
Wanneer Donderdag 6 april
Aanvang 14.00 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 7 april
Aanvang  14.00 uur verzamelen in 

Vertoeverij
Waar Omgeving Gilze 
Voor Bewoners

Wat Paasviering
Wanneer Zaterdag 8 april
Aanvang 16.00 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Optreden Con Amore
Wanneer Donderdag 13 april
Aanvang 14.30 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners

Wat Bingo
Wanneer Donderdag 20 april
Aanvang 14.30 uur 
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners en buurtbewoners

Activiteitenkalender
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MEI
Wat Kaarten/ sjoelen
Wanneer Maandag 1-8-15-22 mei
Aanvang 14.00 uur
Waar  Vertoeverij en pleintje 

Eikenlaan
Voor Bewoners

Wat Kleuren
Wanneer Dinsdag 2-9-16-23-30 mei
Aanvang 14.00 uur
Waar Pleintje Eikenlaan
Voor Bewoner

Wat Koersbal/ jeu de boules
Wanneer Donderdag 4-11-25 mei
Aanvang 10.30 uur tot 11.45 uur
Waar Atrium
Voor Bewoners

Wat Gym
Wanneer  Dinsdag 9-16-23-30 mei (2 mei 

geen gym)
Aanvang   13.45 uur ingedeeld in 

groepen
Waar fysioruimte
Voor Bewoners

Wat Viering
Wanneer Woensdag 3-10-17-24-31 mei
Aanvang 14.30 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 19 mei
Aanvang  14.00 uur verzamelen in 

Vertoeverij
Waar omgeving Gilze
Voor Bewoners

Wat Carma schoenen verkoop
Wanneer Dinsdag 23 mei
Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Bingo
Wanneer Donderdag 25 mei
Aanvang 14.30 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Avond4daagse
Wanneer 30-31 mei
Aanvang Uitnodiging volgt
Waar Omgeving Gilze
Voor Bewoners

Activiteitenkalender
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JUNI
Wat Avond4daagse 
Wanneer 1-2 juni
Aanvang Uitnodiging volgt
Waar Omgeving Gilze
Voor Bewoners

Wat Koersbal/ jeu de boules
Wanneer Donderdag 1-8-15-22-29 juni
Aanvang 10.30 uur tot 11.45 uur
Waar Atrium
Voor Bewoners

Wat Kaarten/ sjoelen
Wanneer Maandag 5-12-19-26 juni
Aanvang 14.00 uur
Waar Vertoeverij/ pleintje Eikenlaan
Voor Bewoners

Wat Kleuren
Wanneer Dinsdag 6-13-20-27 juni
Aanvang 14.00 uur
Waar Pleintje Eikenlaan
Voor Bewoners

Wat Gym
Wanneer Dinsdag 6-13-20-27 juni
Aanvang Vanaf 13.45 uur
Waar Fysioruimte
Voor Bewoners

 
 
 
Wat Viering
Wanneer Woensdag 7-14-21-28 juni
Aanvang 14.30 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Bingo
Wanneer Donderdag 15 juni
Aanvang 14.30 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 16 juni
Aanvang 14.00 uur verzamelen
Waar Omgeving Gilze
Voor Bewoners

Wat De Brug Mode
Wanneer Donderdag 22 juni
Aanvang 14.15 uur
Waar Vertoeverij
Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Tuinconcert Da Capo
Wanneer Vrijdag 30 juni
Aanvang 14.30 uur
Waar  Terras (Vertoeverij bij slecht 

weer) 
Voor Bewoners

Activiteitenkalender
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Carnaval

Ook dit evenement konden 
we gelukkig na corona weer 
oppakken: de carnavalsavond in 

zorgcentrum St Franciscus.
Traditiegetrouw op de woensdagavond 
voor 't carnavalsweekend komt 
de carnavalsvereniging met een 
carnavalsprogramma naar zorgcentrum 
St. Franciscus. Startend met een borrel, 
voorafgaand aan de koffietafel, daarna 
gevolgd door een gevarieerd programma 
met tonpraters, muziek van Guus en 
een zanger hebben we genoten van een 
gezellige avond. 

Tussendoor werden er nog wat bewoners 
in het zonnetje gezet en gehuldigd met 
het echte Leuttapper eremetaal:
* Hr Merrienboer: is altijd heel 
behulpzaam en galant en dan vooral 
tegen de dames van de woongroep. Zo 
verzamelt hij bv de borden voor hen na 
de maaltijd en houdt de deur voor hen 
open als ze een sigaretje willen roken. 
Als de dames hun korstjes niet opeten 
verzamelt hij die onder zijn bord zodat 
de zusters het niet zien. Hij cijfert zichzelf 

vaak weg ten gunste van anderen. Hij 
is ook altijd goed gestemd en voor de 
zusters erg lief en dankbaar en met 
pretoogjes deelt hij graag complimentjes 
aan hen uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Cees van den Boogaart: Cees vierde 
vroeger carnaval bij de Kronen, keek 
de optocht daar onder het genot van 
een pilske en het werd afgesloten met 
een borreltje. Cees woonde op de 
Alphensebaan en op dat erf vertrok ieder 
jaar de boerenbruiloft bij zijn broer en 
schoonzus. Deze traditie heeft daar 25 
jaar plaatsgevonden. Cees deed hier 
ieder jaar aan mee en hij is ook een 
keer de bruidegom geweest bij deze 
boerenbruiloft. Hij is dus 1x in zijn leven 
1 dag getrouwd geweest. Cees houdt van 
gezelligheid en vroeger van een dansje: 
stijldansen, swingen en rock en roll, niets 
was hem te dol.
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* Corrie Heemskerk: Corrie is lief en 
zorgzaam. Ze is echt een moedertje voor 
de woongroep. Ze houdt alles goed in de 
gaten en vertelt het dan tegen de zusters 
als ze iets signaleert. Ze is vriendelijk, 
behulpzaam en dankbaar en de zusters 
worden altijd bedankt met een snoepje 
als ze bij haar zijn geweest.
* Riet Drubbel: Riet is geboren in 
Amsterdam en later verhuisd naar het 
zonnige zuiden: Oosterhout. Ze heeft 
daar altijd de carnavalsoptocht gekeken 
en carnaval gevierd bij de smulnarren. 
Ze heeft het carnavalsbloed overgegeven 
aan haar zoon Fred die enkele jaren de 
Harlekijn van het dringersgat was. Ze 
is trots op haar kleindochter Lieke, die 
de taak als hofdame nu vervult met een 
vriendin. Ze woont nu bijna een jaar in 
zorgcentrum St Franciscus en heeft het 
goed naar haar zin…..ze kent ook bijna 
alle groepsleidsters en verzorgsters bij 
hun naam.  

Na al deze huldigingen nog een polonaise 
en de 1ste avond zat erop……
De carnavalsvereniging is opgewarmd en 
klaar voor het carnavalsweekend.
Bedankt mannen voor de fijne avond!

Ook	wij	zijn	bij	de	optocht	aanwezig…
Zondagochtend dankzij de hulp van 
Windkracht 11 de tent opgebouwd 
inclusief  kachel vlakbij de Jumbo waar 
we tijdens de optocht droog en warm 
konden zitten en alles eerste rang 

konden bekijken en beleven.  “Kee 
van de Plee” zorgde ervoor dat we idn 
gebruik konden maken van toilet van de 
Heem. 
Met een grote groep bewoners en 
begeleiders namen we plaats in de 
warme tent waar we met zn allen super 
hebben genoten van de optocht. Jan 
Brouwers gaf ons de gehele optocht op 
een smaakvolle manier uitleg over alles 
wat er gebeurde in de optocht!

Maandag	20	Februari: muziekoptreden 
in de Vertoeverij met Conchita en Ilo. 
Ook deze middag hebben we genoten en 
meegezongen met alle bekende liedjes 
die voorbij kwamen.

Dinsdag	21	Februari: Bert Huisman 
heeft voor ons tijdens de optocht een 
filmopname gemaakt zodat we deze 
vandaag nog op het grote scherm in 
de Vertoeverij en in het Atrium konden 
bekijken. Zo konden de bewoners die 
niet mee naar de optocht waren geweest 
nog meegenieten…..
Super bedankt Bert!!

We kunnen weer terugkijken op een hele 
fijne carnaval!

Dankjewel iedereen die heeft 
meegeholpen er mooie en gezellige 
dagen van te maken, we kunnen er weer 
een jaartje tegen!!
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www.stfranciscus.nl


