
Ons Franske

nummer 15   |   2022

Bewoner aan het woord



2 | Ons Franske

Voorwoord van de directie

Met de kerstdagen en de jaar-
wisseling voor de deur is het 
altijd een mooi moment om 

even terug te blikken en vooruit te 
kijken.

•  2022 was ondanks de afname 
van covid toch een pittig jaar, 
waarin we als organisatie met alle 
medewerkers en de staf en bestuur 
de continuïteit hebben weten te 
waarborgen. Ook al hadden we veel 
ziekteverlof en waren we in de eerste 
fase wat betreft het management 
nog niet op sterkte. Een wisseling 
van de wacht zorgt bovendien voor 
nieuwe ontwikkelingen. Tegelijk 
was 2022 ook een jaar waarin we 
van onze cliënten in de zomer een 
mooie pluim kregen voor de zorg en 
dienstverlening die we leveren.

•  Recentelijk hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van onze 
vorige bestuurder, Stijn Kanters, 
die St. Franciscus in 5,5 jaar grote 
stappen heeft helpen te maken; in 
het vorige Ons Franske hebben we 
daarbij stilgestaan en we hebben 
voor hem een mooie gedenkplek 
bedacht. Daarover later meer.

•  Sinds ik in de zomer bij St. Franciscus 
startte als interim-bestuurder heb ik 
met velen van u en de medewerkers 
kennisgemaakt en hebben we 
twee mooie zomerfeesten en de 
Brabantse week gehad. Dit was ook 

voor de motivatie van medewerkers 
heel fijn na twee jaar covid. Zelf 
ervaar ik deze organisatie als een 
warm bad en ik geniet, als Utrechter 
met Amsterdamse roots, van de 
Brabantse sfeer.  Met de raad van 
toezicht hebben we besproken dat 
we ruim de tijd nemen om de met 
mijn komst ingezette koers in 2023 
nog verder te brengen. Daarover 
meer in het artikeltje over ‘Waar 
staan we’.

•  Recentelijk mocht ik een ochtend 
meelopen met de zorg, de keuken, 
het huishouden en de Vertoeverij; 
samen overigens met een van onze 
toezichthouders. De zorg in praktijk 
blijft voor mij indrukwekkend om 
mee te maken: de aandacht van 
een medewerker, die mij en een 
bewoner meenam in haar rust, met 
een toewijding waar ik van onder 
de indruk was. Maar ook de lol en 
jeu die we met de andere collega’s 
hadden tijdens de meeloopronde 
was geweldig. Dus dat ga ik herhalen.

In dit Ons Franske, leest u verder over 
allerlei leuke activiteiten en laten we 
vrijwilligers, bewoners en medewerkers 
aan het woord. Zo hebben we 
bijvoorbeeld een berichtje over onze 
taxihelden en over een assistent welzijn 
en geeft De heer Bogaerts zijn kijk als 
bewoner op St. Franciscus.  
Ook staan we stil bij de eerste 
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herdenkingsbijeenkomst van eind 
november.

En dan komt nu de kerst eraan, een 
moment van bezinning, de blik naar 
binnen, dankbaarheid, ieder op zijn 
manier; zoals u ook kunt lezen bij het 
artikel over ‘Samen onderweg’. Maar 
het is ook een tijd van feestelijkheid, 
met Sint achter ons en het nieuwe 
jaar voor ons. Wij wensen u allen een 
gezegende kersttijd en een flitsend oud 
nieuwjaarsfeest!

Met hartelijke groet,

Ook namens Raad van Toezicht en 
managementteam

Pepijn van den Hoogenband

Van de redactie

Wederom een nieuw Franske voor 
ons. Voor velen van ons weer een 
tijd om te genieten van de warme 

kerstdagen en uit te kijken naar het nieuwe 
jaar. 
 
Ook in het nieuwe jaar is er wederom een 
Ons Franske. Ideeën voor Ons Franske 
blijven uiteraard welkom. Maar eerst dus 

genieten van deze uitgave.
 Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en 
een gelukkig 2023
 
Namens de redactie: Myriam, Hannie, Rina 
en Chantal



Doordat we de afgelopen jaren best wel wat nieuwe medewerkers hebben mogen 
verwelkomen, is ook het aantal medewerkers met jonge kinderen toegenomen. 
Genoeg reden om eindelijk weer eens een gezellig Sinterklaasfeest te organiseren 

voor de kinderen van onze medewerkers. 
 
Vrijdag 2 december was het dan zover. Bijna 30 kinderen kwamen enthousiast de 
Vertoeverij binnenhuppelen (op enkele kleintjes na die nog lekker lagen te slapen in 
de kinderwagen). Eerst werd er wat gedronken en was er volop lekkers. De kinderen 
zongen uit volle borst en dat moet de Sint gehoord hebben want rond 16.00 uur kwam 
hij samen met zijn Pieten even een kijkje nemen. De kinderen mochten om de beurt bij 
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de Sint komen. De Sint had de kinderen 
het afgelopen jaar goed gevolgd want 
hij wist veel over ze te vertellen. Op het 
einde mochten alle kindjes het cadeautje 
openmaken wat gepaard ging met veel 
vreugdekreten. Wat mooi om al die blije 
snoetjes te zien. En tot slot was er nog een 
heerlijke chocoladefontein waar uiteraard 
volop van gesnoept werd. Het was een 
mooie afsluiting van deze gezellige 
middag. Moe maar tevreden gingen de 
kinderen met cadeau en snoepzak weer 
naar huis om zich voor te bereiden op het 
echte grote feest op 5 december.
 
Sinterklaas en Pieten, enorm bedankt, we 
hebben genoten. Tot volgend jaar!
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Brabantse week

V an 19 t/m 25 september hadden 
we als thema een Brabantse Week 
op het programma staan. 

Iedere dag een andere activiteit en 
ook de menu’s en de extraatjes bij de 
koffie waren in overleg met de keuken 
hierop aangepast zodat het een echte 
Brabantse week zou worden.

Maandag: start van de Brabantse week: 
‘s ochtends hebben we met verschillende 
bewoners de Brabantse vlag gehesen 
waardoor de week officieel van start is 
gegaan.

Deze middag stond er een film over oud 
Gilze uit 1967 van Jos van Gool gepland. 
Jos heeft tijdens de film zelf uitleg 
gegeven wie er in beeld was en waar 
het was. Verschillende bewoners zagen 
zichzelf of familie terug in hun jonge 
jaren. Erg leuk!

Dinsdag: een optreden van ‘t Gils 
meezingkoor. Bekende Brabantse 
liedjes zorgen altijd voor een hele 
gezellige meezingmiddag en in de pauze 
was er tijd voor koffie met Brabants 
worstenbrood. Mevrouw Geerts was 
deze dag jarig dus ook nog een lang zal 
ze leven voor haar!! De middag werd 
afgesloten met het Gils volkslied wat ook 
uit volle borst werd meegezongen.
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Brabantse week

Woensdag: heerlijk met zn allen in de 
Vertoeverij gesmuld van een Brabantse 
koffietafel. Compleet met brandewijn en 
suiker, zult, worst, spek etc’. etc. 
In het atrium was er ‘s middags nog 
een heuse draaiorgel met ouderwetse 
muziek! 

Donderdag:	vandaag stond een 
muzikale bingo op het programma. 
Ook buurtbewoners konden hierbij 
aansluiten. De prijzen die te winnen 
waren, stonden in het teken van Brabant, 
ingepakt in een rood/witte theedoek 

en voorzien van spreuken in Brabants 
dialect. Het was een supergezellige 
middag waarbij door iedereen met 
bekende liedjes werd meegezongen. En 
in de pauze voor iedereen koffie met een 
Bossche bol. 

Vrijdag: voor alle bewoners was een 
ontspanningsmap gemaakt met puzzels, 
raadsels, weetjes, verhalen etc. Tijd om 
vandaag zelf aan de slag te gaan met 
het oplossen van alle puzzels en vragen. 
En voor bij de koffie was er een stukje 
kakapoepie…. ( arretjescake)	

Zaterdag: Gils stond vandaag in 
het teken van de Gilse kwis. Ook bij 
Franciscus werd er door deze organisatie 
aandacht aan besteed: Jan’s platenkast 
heeft de gehele middag gezellige plaatjes 
gedraaid met zelfs nog een polonaise 
door de Vertoeverij. 
In de avond kwamen de verschillende 
teams van Gils kwist een opdracht doen 
in de Vertoeverij, waarbij ook bewoners 
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aanwezig waren om de teams hierbij met 
advies bij te staan. Rond 21.00 uur keerde 
de rust terug in Franciscus.

Zondag: rustdag om bij te komen van 
deze drukke week.
Nog wel een Brabants menuutje vandaag 
en om af te sluiten bij de koffie een Gilse 
roomflap.

We willen graag iedereen heel erg 
bedanken voor de bijdrage aan deze hele 
gezellige Brabantse week!!

Volgend jaar weer een nieuw thema!!
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Na een warme zomer is het weer 
tijd voor een knutselactiviteit. 
Deze keer hadden we een 

graspopje maken in de planning. Dus 
wat oude panty’s verzamelen, lege 
potjes, graszaad en wat materiaal om 
het potje te beplakken.

Eerst werden de potjes met vilt 
voorzien van een jasje, knopen etc. 
Daarna werd de voet van een panty 
gevuld met wat graszaad en potgrond 

en er kwam een gezichtje op en werd 
het in het met water gevulde potje 
gezet. Daarna op de vensterbak ik de 
zon en nu maar hopen dat het graszaad 
ging groeien zodat het popje “haren” 
kreeg.

Er kwamen veel verschillende variaties 
voorbij……aan creativiteit geen gebrek.

Graspopje maken



Herdenkingsbijeenkomst

Op maandag 28 november 
jl. vond de eerste 
herdenkingsbijeenkomst 

plaats bij St. Franciscus. De 
herdenkingsbijeenkomst werd 
gehouden voor bewoners, vrijwilligers 
en medewerkers die zijn overleden in 
de periode van oktober 2021 tot en met 
september 2022. Helaas betrof dit het 
afgelopen jaar een behoorlijke groep.

Op 28 november zijn de overledenen 
in het bijzijn van familie/mantelzorgers 
en medewerkers op een mooie manier 
herdacht. Na het inloopmoment is 
gestart met een welkomstwoord, 
een gedicht en een lied. Tijdens 
de bloemenceremonie werd kort 
stilgestaan bij elke overledene.  

De familie kreeg een bloem en er werd 
een kaars aangestoken. De ceremonie 
werd afgesloten met een gedicht en 
lied waarna iedereen onder het genot 
van een hapje en drankje nog even 
kon napraten en herinneringen op kon 
halen. 

Het was mooi om nog even stil te staan 
bij degenen die we allemaal lief hebben 
gehad. 

De herdenkingsbijeenkomst zal 
jaarlijks worden georganiseerd. 

10 | Ons Franske



Deze keer hebben we de heer Cees 
Bogaerts geïnterviewd.

Waar kom je vandaag:  
ik ben geboren op 26 januari 1940 in 
Bavel en woonde op de boerderij in Bavel 
midden in de bossen waar ik alle vrijheid 
had om te spelen en te genieten van de 
natuur.

Beroep van vroeger:  
ik ben in militaire dienst gegaan en 
nadien gaan werken bij suikerfabriek in 
Breda als onderhoudsmonteur. Later als 
internationale vrachtwagenchauffeur bij 
Voesenek in Breda.
Daarna ben ik gaan werken als 
buschauffeur bij de BBA op lijn 132 en 

weer later bij een kunstmesthandelaar 
(Krielaars) in Bavel totdat ik met pensioen 
ging.

Waar ben je trots op:  
ik heb altijd met plezier gewerkt om mijn 
boterham te verdienen en trots dat mijn 
kinderen goed terecht zijn gekomen.

Hobby’s:  
ik heb niet echt hobby’s, alleen m’n werk. 
Wel vond ik het erg leuk om met m’n 
hondje Boomer te gaan wandelen.

Hoe vindt u het om hier (in zorgcentrum 
St. Franciscus) te wonen: 
ik had liever thuis blijven wonen maar nu 
ik eraan gewend ben, heb ik het toch wel 
naar mijn zin. Ik ga overdag naar Tulpenhof 
en doe bijna overal aan mee, fijn om dit 
samen te kunnen doen. 
Ik vind een grapje op zijn tijd mooi en 
verder vind ik het leuk om de zusters voor 
de gek te houden.
Over het algemeen ben ik tevreden over 
de zorg, soms niet maar daar praat ik liever 
niet over. En niet alle dagen gaan goed 
maar iedereen heeft wel eens een slechte 
dag toch!

Wat vindt u van het eten:  
het is goei eten hoor en vaak schep ik 2x 
op. En een biertje 0.0 drink ik ook graag.

Heeft u nog tips voor ons:  
nee hoor, tis prima zo!
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Uitstapje taxibusje

Deze keer zijn we met het taxibusje 
van Franciscus 2 donderdagen op 
rij met telkens 6 bewoners naar Den 

Bosch geweest. De aanhangwagen voor 
de rolstoelen en de vrijwilligers werden 
ingeschakeld en we konden op pad.

Aangekomen in Den Bosch brachten we 
uiteraard eerst een bezoek aan de mooie 
Sint Jan en werden kaarsjes aangestoken 
bij Maria en Antonius. Daarna een plaatsje 
op het terras gezocht voor de koffie met 
een echte Bossche bol….heeerlijk!!!!! Het 
was meteen erg stil aan de tafels…..

Bij ons 1ste bezoek hadden ze eigenlijk niet 
genoeg Bossche bollen voor onze groep 
maar op ons verzoek zijn ze bij de buren 
nog bij gaan halen…… wat een service he!! 
We hebben ze gelijk maar gereserveerd 
voor ons volgende bezoek een week later. 

Daarna hebben we via smalle straatjes in 
de binnenstad een rondje gewandeld zodat 
we weer op de parade uitkwamen waar 
het taxibusje stond. Terug aangekomen 
in Gilze zaten ze in Franciscus al aan de 
avondboterham in de Vertoeverij, maar 
veel hadden ze niet meer nodig zeiden ze, 
we zitten nog vol van de Bossche bol.

We hebben gezellige middagen gehad…..
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Uitstapje taxibusje
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Samen onderweg

Toen werd het stil…..
 
De treinen zaten overvol. Het was een 
gedrang en een gehol.
Ze kwamen van ver, van overal !  Soldaten, 
burgers en zoal….
Bepakt !  Gezakt ! en uitgelaten. Ze lachten  
met elkaar en praatten.
Met Kerstverlof ’n hele week. Het kon niet 
op naar ’t leek.
 
Het geheel was net een bonte stoet van 
Kerstmisklanken.
Belust op nog wat jaarrestanten.
Toen de trein op tijd vertrok was ie 
barstens vol !
Toen werd het stil…..
 
De treinen zaten overvol. Het was een 
gedrang en een gehol.
Ze kwamen van ver, van overal !  Soldaten, 
burgers en zoal….

Bepakt !  Gezakt ! en uitgelaten. Ze lachten  
met elkaar en praatten.
Met Kerstverlof ’n hele week. Het kon niet 
op naar ’t leek.
 
Het geheel was net een bonte stoet van 
Kerstmisklanken.
Belust op nog wat jaarrestanten.
Toen de trein op tijd vertrok was ie 
barstens vol !
Tot aan de nok.
 
Hoe moeilijk sommigen ook stonden 
waren ze toch blij
Dat ze reizen konden naar wintersport, 
Parijs of Londen.
Hun zakken vol met euro’s of ponden.
 
Maar tussen hen kon men niet zien, ’n 
jochie van een jaar of tien.
Geheel alleen was hij gekomen. Hij stond 
voor zich uit te dromen.
 
De conducteur, die zag het kind en vroeg:
Waar is de reis naar toe, jonge vrind ?
’t Ventje schrok en zei met zachte stem:
Ik wil zo graag naar Bethlehem.
Ik heb mijn spaarpot meegebracht.
 
Toen werd het stil…..O stille nacht !
Daar had nog niemand aan gedacht !
 
Waar bent u druk mee als voorbereiding op 
het komende Kerstfeest ?
Welke hoop en verwachting houden u 
daarbij bezig ?
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Samen onderweg

Tot aan de nok.
 
Hoe moeilijk sommigen ook stonden 
waren ze toch blij
Dat ze reizen konden naar wintersport, 
Parijs of Londen.
Hun zakken vol met euro’s of ponden.
 
Maar tussen hen kon men niet zien, ’n 
jochie van een jaar of tien.
Geheel alleen was hij gekomen. Hij stond 
voor zich uit te dromen.
 

De conducteur, die zag het kind en vroeg:
Waar is de reis naar toe, jonge vrind ?
’t Ventje schrok en zei met zachte stem:
Ik wil zo graag naar Bethlehem.
Ik heb mijn spaarpot meegebracht.
 
Toen werd het stil…..O stille nacht !
Daar had nog niemand aan gedacht !
 
Waar bent u druk mee als voorbereiding op 
het komende Kerstfeest ?
Welke hoop en verwachting houden u 
daarbij bezig ? 
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Gedicht

Zie je de zon achter de wolken
Zie je het halfvolle glas
Zie je kansen elke morgen
Zie je wat er allemaal is
En niet enkel wat er was

Zie je geluk in kleine dingen
Zie je wat je koesteren mag
Zie je het goede in een ander
Zie je door je tranen heen
Toch nog steeds een lach

Zie je rijkdom in gezond zijn
Zie je hoe fijn het is te geven
Zie je wat een glimlach doet
Zie je wel, jij ziet het ook
Hoe mooi het is het leven
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 Historisch boek Gilze

Hoe krijg je Gilze in beweging? 
Gewoon door deel te nemen aan 
de geweldige spaaractie van de 

Jumbo: plaatjes sparen om het historische 
boek te vullen. Heel wat vragen en appjes 
met de vraag: heb jij nog dubbele plaatjes 
en heb je nummer…….?

Zo ook in Franciscus: eerst nog gedacht: 
we gaan voor alle bewoners proberen 
een boek vol te krijgen om dit met de sint 
cadeau te geven, want dus inhield dat er 
90 boeken volgespaard moesten worden. 
Maar voor de zekerheid toch maar gestart 
met voor alle afdelingen 1 boek te maken.

Het aantal van 90 hebben we al snel laten 
vallen: 10 boeken vol krijgen was al een 

heel werk. Samen met mevrouw Van 
Trier gestart met het inplakken en met 
inzamelingshulp van zowat iedereen die 
in Gilze Franciscusgezind was, hebben we 
uiteindelijk toch alle boeken vol gekregen!!

Het is een supermooi boek geworden 
waar bewoners met veel plezier en 
herinneringen in kunnen bladeren en 
lezen.

Bedankt Jumbo voor de hele mooie 
spaaractie en iedereen in Gilze heel erg 
bedankt voor het meesparen!! Zonder 
jullie hulp hadden we de boeken nooit vol 
gekregen!!
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Op z’n Gils

Bijnamen….herkent	u	ze?

De Fidel       Ad Hamels

Joan Pap      Adriaan van Hoek

Cor Loep      Cor Aarts

Dun ijzeren Hein     Hein Brouwers      

Jan Bestel      Jan Simons

Kees Kuus      Kees v. Doormalen

Naan Taks      Juffrouw Naan Aarts

Kee Patat      Cor Witteveen Marinus

Kooske Pak      Koos Huijbregts

Sjo Speek      Jo Donders

Gilse	gezegdes

Bet ie ak um aai?    bijt ie als ik hem aai

Zedde gij van de pot gerukt?   ben je helemaal gek

Des goei voeier     dat is lekker eten

‘k zit nie op unne schupstoel   ik zit hier toch goed

Dur nog ene gaon vatten   iets gaan drinken

Van un schon taofel itte nie lang  van een mooie tafel kun je niet eten

Dè akkedeert nie    niet goed met elkaar overweg kunnen
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Puzzel

Zoek het juiste woord erbij 

kwakske   mengen

kaoikes   kuikentje

otto   kaantjes

grommes   overgeven

bestuite   ruzie maken

kwattastroisel   horloge

spouwe   uitbrander

husselen   auto

meepessaant   kleine hoeveelheid

lozzie   optillen om te wegen

’n schofke   meikever

spouwe   ophemelen

avvusseere   hagelslag

pieleke   overgeven

mulder   opschieten

kwikken   korte tijdsduur

steggelen   tegelijkertijd

Vul het antwoord in en lever uw oplossing in, in de brievenbus van 
de Activiteitenbegeleidingzodat u kans maakt op een mooie prijs! 

De	vorige	puzzel	is	gewonnen	door	Monique	Wouters,	zij	ontvangt	
van	ons	de	verrassingsprijs!!	
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Vrijwilligster aan het woord

Mag ik mij even voorstellen? Ik 
ben Jo Link - Burgers, in 1933 
geboren in Breda.

Opleiding?  
Kweekschool en hoofdakte.
Daardoor lesgegeven op lagere school, 
VGLO , ULO en daarna directrice van lager 
Economisch Administratief Onderwijs in 
Breda.

Hoe	lang	werk	je	al	bij		
zorgcentrum	St	Franciscus?
Al 25 jaar probeer ik mijn steentje bij te 
dragen voor zorgcentrum St. Franciscus.

Ben al 27 jaar weduwe en heb helaas 
geen kinderen en ook geen familie in 
Gilze.

Lievelingseten?		
Wat eten betreft ben ik heel karig, geen 
fijnproever.

Wat	zijn	je	minder	goede	
eigenschappen?	
Mijn minder goede eigenschap is.. als ik 
echt kwaad ben, dan is er niet snel een 
oplossing.

Wat	zijn	je	goede	eigenschappen?		
Mijn goede eigenschappen zijn: luisteren, 
er zijn voor de ander, niet gauw nee 
zeggen, kortom sociaal.

Gelovig/	bijgelovig?		
Ik ben niet bijgelovig, maar op mijn 
manier gelovig.

Hobby's?		
Kijk graag tv en houd van licht klassieke 
muziek.
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Uit grootmoeders tijd

Bascule 
Vroeger werd voor het wegen van 
zwaardere voorwerpen een bascule 
gebruikt. Aan de ene kant werd een 
gewicht geplaatst en aan de andere 
kant het te wegen voorwerp. De 
weegverhouding was 1 op 10. De 
bovenkant van de weegschaal, waar het 
te wegen materiaal op geplaatst wordt, 
rust bij de achterkant op twee messen en 
hangt aan de voorkant ook op een mes. 
Verder komen op de hefboom van de bak 
met gewichten ook nog twee messen 
voor. Een mes heeft een omgekeerde 
V-vorm. Hierdoor is de wrijving minimaal.

Pikhaak
Werd vroeger samen met de pik (een 
kleine zeis) gebruikt om de erwten te 
oogsten. Met de pikhaak werden het 
afgesneden erwtenstroo met de volle 
schulpen opgerold tot piksels. Deze 
piksels werden per twee op de vork 
gestoken om te "ruiteren". Op een ruiter 
met twee poten naar het oosten.

Boldoot
Is de naam van een in 1789 gestart 
familiebedrijf. Daarna de naam voor 
eau de cologne. Uit onze herinnering 
weten we nog wel dat onze oma's een 
beetje hiervan op een hoekje van een 
schone zakdoek deden om af en toe 
even te ruiken. Waarschijnlijk om minder 
aangename geuren op de achtergrond te 
dringen.

Warmwaterkruik
Messing kruik met draaidop voor 
warmwater en voorzien van stalen 
binnenwerk om de warmte langer vast 
te houden. De kruik werd gebruikt om 
bijv. bedden op te warmen, maar ook in 
voetenbankjes (stoven).

Vleesmolen
Dit keukengerei dateert 
uit de tijd dat er bijna 
bij iedere woning 
een varken geslacht 
werd. Uit de tijd dat 
de varkensvereniging 
nog veel leden had. We 
kijken dus ongeveer 
50 jaar terug. Na het 

slachten van het varken werd een deel van 
het vlees aan huis verwerkt tot gehakt en 
worst. Hier had men de vleesmolen oftewel 
gehaktmolen voor.
De animo om te mogen draaien was vrij 
groot. 
Met een hulpstuk en een deel van de 
darmen werd er worst gedraaid.
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Uit grootmoeders tijd

Fietsplaatje
Minister van financiën Colijn voerde in 
1924 de rijwielbelasting in. Hij zei "een 
dergelijke stap te betreuren, maar zij 
was noodzakelijk op grond van den 
treurigen staat van de schatkist". Op 
dat moment waren er in Nederland 
ruim 1,7 miljoen belastbare fietsen. De 
belasting gold voor het rijwiel en niet 
voor de houder. Om te bewijzen dat er 
voor de fiets was betaald moest een 
rijwielplaatje op of bij het stuur worden 
aangebracht. Deze plaatjes werden bij 's 
Rijks Munt geslagen en waren voor drie 
gulden bij het postkantoor te koop. Het 
geld ging eerst voor een deel en later 
in zijn geheel naar het Wegenfonds. In 
1940 waren er 3,6 miljoen fietsen in 
Nederland, die samen zo'n negen miljoen 
gulden per jaar opbrachten. De bezetter 
maakte op 1 mei 1941 een einde aan de 
rijwielbelasting en het belastingplaatje.

Scapulier
Gedragen in katholieke kringen uit 
devotie. Scapulier, vertaald uit het 
latijn staat voor schouderkleed. In 
kloosterorden gedragen als kleding. 
Voor de gelovigen die niet in het 

klooster waren, werd ook een scapulier 
gedragen. In de vorm van twee gekleurde 
lapjes met een lint verbonden. In 1910 
gaf de paus toestemming om een 
scapuliermedaille te dragen. Zoals de 
ouderen onder ons nog kennen: met een 
sluitspeld op de borstrok.

Zand-Zeep-Soda 
Is een combinatie van 
schoonmaakmiddelen die in de 20e eeuw 
veel gebruikt werden. Ze zaten vaak 
in drie metalen (vaak geëmailleerde) 
bakjes, die dan weer in een rekje 
stonden. Zeep werd overal voor gebruikt, 
voor de afwas, was, vloeren etc. In het 
potje zat dan ook groene zeep, vaak in 
vloeibare vorm, soms in een vastere 
vorm die opgelost moest worden in 
warm water. Als iets heel vuil was, werd 
er soms soda gebruikt om iets schoon 
te maken. Al dan niet in combinatie met 
zeep, zorgde dit voor een nog schoner 
resultaat.
Als zelfs zeep en soda het niet meer 
schoon konden krijgen, of iets heel erg 
aangekoekt was, werd er zand gebruikt 
om mee schoon te schuren. Dit was vaak 
heel fijn, scherp zand.
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Winkeltje in Zorgcentrum 
St. Franciscus:
Dagelijks geopend van 10.00 uur  
tot 11.30 uur en van 14.00 uur tot  
17.00 uur. 

Fruit:
Dagelijks verkrijgbaar tijdens 
openingstijden van het winkeltje.

Geestelijke verzorging:
De pastorie is bereikbaar op woensdag- 
en donderdagochtend tussen 9.00 uur 
en 11.00 uur.

Voor noodgevallen kunt u 
bellen naar: 06 83409787.
In het weekblad Gilze Rijen kunt u 
onder de parochieberichten altijd de 
meest recente ontwikkelingen lezen. 
De viering in de Vertoeverij is iedere 
woensdagmiddag om 14.30 uur. 

Geheugensteuntjes

Vertrouwenspersoon 
voor bewoners:
Mevrouw José Jacobs, telefonisch 
bereikbaar onder nummer
0161	–	453442	/	06	57582462.

Vertrouwenspersoon voor 
medewerkers en vrijwilligers:
Mevrouw Anita Kuijpers, bereikbaar via 
a.kuijpers@gimd.nl of 
06-38946296

Leden cliëntenraad: 
Als u vragen heeft, kunt u zich direct 
wenden tot de leden: 
  Mevrouw J. Jacobs (voorzitter 

cliëntenraad)
 Mevrouw L. van Kerkhof 
 Mevrouw P. Vermeulen
 Mevrouw. L. Broeders
 De heer M. van Zutphen
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Geheugensteuntjes

Bibliotheek:
Per twee weken komen op dinsdag 
vrijwilligers bij u aan de deur en kunt 
u een keuze maken uit boeken van 
onze huisbibliotheek. 

Kapster:
U kunt een afspraak maken met :
•  Toos Beenhakkers   

tel. 06	-	21973003
•  Willeke Louws - van Beijsterveldt.  

tel.	161-453333	/	06-23035935.
 

Humor

Pedicure:
Op eigen afspraak. 



Zoek foto tocht  
personeelsvereniging team Plezier en Vertier

Zaterdag 22 oktober was 
er een activiteit van de 
personeelsvereniging namelijk 

“De zoek foto tocht!”

Om 14.00 uur verzamelden we in de 
Vertoeverij en dronken we een kop koffie/
thee met iets lekkers.

Rond 14.30 uur werd het tijd om te 
gaan beginnen aan de tocht in Gilze 
en konden we allemaal op pad. In 4 
groepen gingen de deelnemers op pad 
en ze kregen een lijst mee met daarop 
30 woorden/objecten/voorwerpen. Hier 
moest  allemaal een foto van gemaakt 
worden. Bijvoorbeeld: maak een foto 
van een Palmboom! Dan kon je een foto 
maken van een palmboom maar ook 
van een flesje Palm bier en een boom. 
Of een hobby fotograferen, dat kon dan 
een caravan van het merk Hobby zijn 
of een echte hobby. Er moest wel altijd 
1 persoon uit de groep ook op de foto 
staan, zo kon er zeker niet vals gespeeld 

worden, door bijvoorbeeld een foto van 
internet af te halen.  Creativiteit werd 
enorm gewaardeerd, want de groep met 
de creatiefste foto’s kon winnen.

Iedereen kreeg voor onderweg een flesje 
water en iets lekker mee om de honger 
en dorst te kunnen stillen.  We hadden 
ongeveer 1,5 uur de tijd om de foto’s te 
maken. Ondertussen stroomden de foto’s 
binnen! De een nog creatiever dan de 
ander.

Om 16.30 uur werden we verwacht in 
de feestzaal/bar bij collega Yvonne op 
de Broekakkerweg. Hier konden we een 
lekker drankje drinken terwijl de foto’s 
door het bestuur bekeken werden en er 
een winnende groep gekozen kon worden.

Om 16.30 uur werd het tijd om de 
inwendige mens te voorzien van een 
lekker hapje! Frietwagen ’t Bels Voske 
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Zoek foto tocht  
personeelsvereniging team Plezier en Vertier

heeft hiervoor gezorgd. Er werd lekker 
gesmuld. Na het eten konden we van 
iedere groep de foto’s bekijken, er werd 
enorm gelachen om de creatieve en leuke 
foto’s. Hierna werd de winnende groep 
bekend gemaakt. Dit was de groep van 
Ronald en zijn harem!!

Rond 19.00 uur was de geslaagde activiteit 
afgelopen, gelukkig hebben we ook 
erg mooi weer gehad! Weer op naar de 
volgende activiteit! 

Voor degenen die er allemaal waren, 
bedankt voor jullie enthousiaste en 
actieve deelname.

Yvonne, namens iedereen nogmaals 
bedankt voor de mooie en gezellige 
locatie! 

Groetjes het bestuur van PV team Plezier 
en Vertier.
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Personeel aan het woord

Wie	is	Lucia?
Ik ben medewerkster assistent welzijn 
bij zorgcentrum St. Franciscus en ben 
1 dag per week ook werkzaam in de 
huishouding.

Wat	vind	ik	leuk	aan	mijn	werk?
Zorgen dat jullie niet heel de dag op 
jullie appartement blijven maar gezel-
lig samen eten en leuke activiteiten 
doen.

Hoe	is	mijn	privéleven?
Ik ben getrouwd en heb 2 niet meer 
thuiswonende kinderen. Ik ben trots 
op ons kletsend kleinkind en wandel 
graag met onze hond.

Wat	doe	ik	graag?
Ik ga graag uit om een vreemd stadje te 
bezoeken en eet graag in een gewoon 
eethuisje. Ik kan ook heel erg genieten 
van mooi weer.

Ik ben snel tevreden, kan zo doorgaan 
tot………..?
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Tongbrekers

Op de koele kade liep een kale koeli met een kilo kali op zijn kale kop.

Als de poes van de postkoetskoetsier in de postkoets kotst, poetst de postkoetskoetsier 
zijn postkoets met postkoetsenpoets.

Zeven zwarte zwanen zwommen zonder zorgen zingend naar de Zuiderzee.

Als vliegende vliegen vliegen achter vliegende vliegen, vliegen vliegende vliegen 
vliegensvlug.

Pieter Peeters plant pietepeuterige peterselieplantjes in pimpelpaarse peperpotjes.

Zeven zware zwemmers zwommen zwoele zomerse zondagen zomaar zonder 
zwembroek in de zwarte zee.

Ik heb de zon in de zee zien zakken toen mij zuster op een zoet zure sinaasappel zat te 
sabbelen.

Sluwe Sjakie sloeg de slome slager sneller dan de slome slager sluwe Sjakie slaan kan.

De koetsier poetst de gouden postkoets met gouden postkoets poets.

Wie weet waar Willem Wever woont? Willem Wever woont wonder wijdt weg. 
Wie weet wat Willem Wever weeft? Willem Wever weeft warme witte wollen winter 
wanten. 
Wie weet waarom Willem Wever warme witte wollen winter wanten 
weeft? 
Willem Wever weeft warme witte wollen winter wanten want warme witte wollen winter 
wanten worden warm.

Scheveningse schaapscheerders scheren Scheveningse schapen met Scheveningse 
schaapscheerderscharen.
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Winterrecept

monchoutaart	met	chocolade	en	caramel

Wat je nodig hebt voor 1 taart  
met 12 – 14 punten

Voor de taart:
125 gr boter
1 pak bastognekoeken
400 gr MonChou, op kamertemperatuur
150 gr poedersuiker
500 ml slagroom
2 zakjes Dr. Oetker Klop-Fix
100 gr Dr. Oetker Chocolate Chips
100 gr karamel fudge, in kleine blokjes 
(ongeveer net zo groot als de chocolate 
chips)

Voor de karamelsaus:
150 gr suiker
2 el water
125 gr slagroom, op kamertemperatuur
30 gr boter, in blokjes op kamertempe-
ratuur

Voor de ganache:
120 gr pure chocolade
120 gr slagroom
klontje boter

Voor de decoratie:
chocolade kerstdecoratie naar keuze
1 potje Dr. Oetker Chocofantasie
1 potje Dr. Oetker Kerstfantasie

Ook nodig:
springvorm met 24 cm doorsnede

Bereiding: 45 minuten + Koelen:  
minimaal 2 uur

Bekleed een springvorm van 24 cm 
met bakpapier.Smelt voor de bodem 
de boter in een steelpannetje. Maal de 
bastognekoeken helemaal fijn in de 
keukenmachine of door ze in een zakje te 
doen en met een deegroller fijn te rollen. 
Meng de boter met de koekkruimels en 
roer goed door elkaar. Bedek hiermee de 
bodem van de springvorm gelijkmatig en 
druk stevig aan met een lepel of bodem van 
een glas. Zet de vorm minstens 10 minuten 
in de koelkast.
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Winterrecept

Klop de MonChou met de helft van de 
poedersuiker los en klop in een andere 
kom de slagroom met de Klopfix en 
resterende poedersuiker stijf. Spatel de 
MonChou en slagroom door elkaar en 
spatel als laatste de chocolate chips en 
fudge stukjes erdoor.
Verdeel het mengsel daarna over de 
bodem in de springvorm en strijk glad. Laat 
tenminste 2 uur opstijven in de koelkast.

Maak ondertussen de karamelsaus. Doe 
de suiker en het water in een steelpan en 
breng aan de kook. Laat rustig borrelen 
op middelhoog vuur en roer er niet 
door. Wanneer de karamel een mooie 
goudbruine kleur heeft, zet je het vuur laag 
en schenk je al roerend de slagroom erbij. 
Pas op, dit kan spetteren. Voeg vervolgens 
klontje voor klontje de roomboter toe en 
roer tot het helemaal is opgelost. Schenk 
de karamel over in een schoon potje (let 
op: kokend heet!) en laat afkoelen.

Maak de ganache als de taart minstens 
2 uur is opgesteven. Hak de chocolade 
fijn en doe in een hittebestendige kom. 
Verwarm de slagroom tot het kookpunt 
in een pannetje en giet deze al roerend 
over de chocolade. Roer goed met een 
kleine garde of pollepel tot de chocolade 
is gesmolten en roer er tenslotte nog een 
klontje roomboter door voor een mooie 
glans. Laat de ganache iets afkoelen, maar 
zorg dat deze nog wel vloeibaar blijft.

Verwijder voorzichtig de rand van de 
springvorm en leg de MonChoutaart 
op een bord of taartschaal. Verdeel de 
chocolade ganache daarna met een (palet)
mes over de opgesteven MonChoutaart. 
Het mag best wat over de randen druipen.
Decoreer de taart daarna direct. Maak 
een mooi patroon met de karamelsaus, 
decoreer met chocolade kerstfiguurtjes 
en royaal met Chocofantasie sprinkles en 
de sneeuwvlokjes van de Kerstfantasie 
sprinkles.

Tip	1: Met het recept voor de karamelsaus 
maak je meer dan je nodig hebt. Bewaar de 
karamelsaus in de koelkast en eet het over 
een bolletje ijs of serveer extra saus bij deze 
taart. Om de karamelsaus weer vloeibaar 
te krijgen, kun je ‘m even opwarmen in de 
magnetron.

Tip	2:	Een knijpfles is handig om te 
gebruiken om een mooi patroon aan te 
brengen met de karamelsaus. Sowieso 
erg handig om in huis te hebben voor alle 
soorten decoratie met sauzen. Maar als je 
die niet in huis hebt, kun je de karamelsaus 
ook in dunne sliertjes uitschenken (waarbij je 
heen en weer beweegt). Of gebruik een vork 
die je eerst in de saus doopt en daarna over 
de taart heen beweegt, zo krijg je een mooi 
web-patroon van karamel.

Geniet van deze spectaculaire 
monchoutaart.



Waar staan we

V anuit de afstemming tussen onze 
bestuurder a.i. en de Raad van 
Toezicht hebben we afgelopen tijd 

bekeken waar we staan als organisatie 
en wat er nodig is. Daarbij hebben we 
afgesproken dat we ruim de tijd nemen in 
2023 om uitdagingen die de organisatie 
kent verder te begeleiden.

We bouwen voort op de ingezette koers 
met de kernwaarden ‘persoonsgericht, 
met elkaar en vertrouwd’. Vanuit ons 
oog voor de bewoner, richten we ons 
op het versterken van eigen regie en 
mogelijkheden bij bewoner, medewerker, 
naasten en mantelzorgers. Daarbij 
werken we aan allerlei onderwerpen. Een 
greep uit de vele activiteiten:

1. Overleg en overzicht.  
We bouwen aan een actualisering van 
de overlegstructuur: met verbinding 
over afdelingen heen, met ruimte 
voor bespreking van de dagelijkse 
praktische zaken en specifieke ruimte 
voor ontwikkeling, zorginhoudelijk 
en in werkwijze. Ook hebben we een 
‘overzicht’ (of anders gezegd ‘een 
cockpit’ voor de liefhebbers van 
vliegtuigen) gemaakt waarmee we de 
ontwikkelingen (personeel, financieel en 
kwaliteit) per afdeling beter kunnen gaan 
volgen.

2. Ziekteverlof.  
We zijn bezig om oorzaken van 
ziekte (m.n. kort verzuim) te bekijken 

zodat we knelpunten wegnemen en 
medewerkers die uitgevallen zijn, kunnen 
ondersteunen bij de vraag: ‘wat kan ik 
op dit moment wel of wat heb ik nodig 
om spoedig weer mee te draaien?’. 
Ook vullen we vaste formatie aan waar 
dat mogelijk is. Daar zijn we afgelopen 
periode ook weer verder in gekomen.

3. Hulp van zelfstandigen.  
De inzet van zelfstandigen en 
gedetacheerde medewerkers vinden 
we waardevol en nodig, met name voor 
opvang van acute situaties of bij lang 
verzuim. Tegelijk streven we ernaar om 
de flexibele schil een passende omvang 
te geven zodat we voldoende vaste 
gezichten voor bewoners hebben.

4. Leerlinginzet.  
Ook voeren we wijzigingen door rond 
de leerlinginzet (niet meer alleen bij 
kleinschalig wonen) en hebben we 
opnieuw de werkbegeleiders voor hun 
per bewonersgroep gedefinieerd.

5. Bewonersperspectief.  
We willen meer gaan werken vanuit 
‘de bewonersgroepen’ en daarbij de 
multidisciplinaire inzet van collega’s dan 
vanuit ‘afzonderlijke beroepsgroepen’. 
Zo bouwen we verder aan onderling 
leren en samen problemen oplossen. In 
vakinhoudelijke ontwikkel-overleggen 
brengen we vakexpertise bij elkaar.
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Waar staan we

6. Kwaliteit.  
Met de invulling van het jaarplan 2023 
en de begroting formuleren we ook 
onze kwaliteitsambities die we bij alle 
afdelingen systematisch een stap verder 
willen brengen.

7. Positief en ambitieus.  
Ook zijn we als ambitieuze medewerkers 
vaak kritisch, dat is goed en blijven we 
doen, maar we willen samen meer eerst 
stilstaan bij wat goed gaat en kijken naar 
het grotere geheel.

8. Roosterrust.  
Ook werken we aan ‘rust in het 
rooster’ ten behoeve van ‘rust in je 
werk’: gericht op voorspelbaarheid en 
minder verrassingen bij ziekteverzuim. 
Dit laatste zal voorlopig nog wel een 
uitdaging blijven, maar we doen ons 
best. We gaan interactief roosteren in 
samenwerking met een nieuwe centrale 
planner/roosteraar.

9. Overdracht.  
Ook gaan we momenten van overdracht 
ruimer inrichten (overlap tussen 
diensten), zodat medewerkers elkaar 
nog beter over bewoners kunnen 
bijpraten zodat er ook ruimte is voor 
ontwikkelgerichte en vakgerichte 
leermomenten.

10. Samen tussen afdelingen.  
Tegelijk willen we de blik van elke 
medewerker voor die samenhang tussen 

afdelingen ondersteunen. Een mooi 
voorbeeld enige tijd terug was hoe we 
de kleding-wasroute kunnen verbeteren 
tussen zorg en huishouden zodat de zorg 
meer tijd voor de bewoner heeft en de 
huishoudafdeling alles op de juiste plek 
ontvangt en in korte tijd weer kan laten 
terugkomen bij de bewoners.

11. Huisvesting en leefomgeving.  
We werken continu aan een mooiere 
leefomgeving. Dit wil zeggen dat we 
bezig zijn met onderhoud en met 
mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Op het 
gebied van onderhoud zijn bijvoorbeeld 
alle gevels en kozijnen eind 2022 weer 
voorzien van een mooie laag verf. 
Daarnaast is in 2022 een jeu de boules 
baan aangelegd en gaan we volgend jaar 
kijken hoe we de tuinen nog gezelliger 
kunnen maken. 

12. OR en Cliëntenraad.  
Met de wisseling van de wacht 
hebben we ons overleg met de OR en 
Cliëntenraad weer kunnen oppakken 
zodat we ook die ogen en oren in 
de organisatie kunnen benutten en 
verbinden aan de stappen die we 
als directie en management in de 
organisatie maken.

Kortom, een greep uit de vele activiteiten 
die we opgepakt hebben de afgelopen 
tijd en waar we ook in 2023 volop mee 
aan de slag gaan. Wij houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
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