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voorwoord van de Raad van Toezicht

Het is begin september. De school-
vakanties zijn voorbij en vrijwel 
iedereen gaat verder waar hij of 

zij vóór de vakantie mee bezig was. De 
kinderen gaan weer naar school en de 
meeste volwassenen gaan weer aan 
het werk. Er is niks veranderd, zou je 
denken.

In Gilze is het in 2022 voor veel mensen 
heel anders. Wanneer je zorgcentrum 
St. Franciscus binnenloopt valt één 
ding meteen op: het gebouw staat vol 
prachtige zonnebloemen. Dat geeft 
een feestelijke aanblik. Helaas hangt 
deze fleurigheid samen met een uiterst 
droevige gebeurtenis.

Op 23 augustus 2022 is namelijk 
onze gewaardeerde directeur-
bestuurder Stijn Kanters na een lange 
ziekteperiode overleden. Velen zullen 
dit ervaren als het verlies van een 
goede vriend. Ik ook.

Elke medewerker heeft wel eens een 
praatje met hem gemaakt en heeft 
wel eens een keer keihard met hem 
gelachen. Voor vrijwel elke bewoner 
geldt hetzelfde. In eerdere edities 
van Ons Franske zijn meerdere foto’s 
te vinden die zijn vrolijke inborst 
verraden. 
Stijn was echter niet zomaar 
een lolbroek. Hij was een kundig 
bestuurder die duidelijk uitstraalde dat 
hij plezier in zijn werk had. En ja: hij zat 
vol humor. 

Stijn heeft ruim 
5 ½ jaar onze 
organisatie mogen 
besturen. In die 
relatief korte 
periode heeft hij 
indrukwekkende 
resultaten geboekt. 
Hij heeft van 
zorgcentrum St. 
Franciscus een moderne en eigentijdse 
zorginstelling gemaakt waar het prettig 
wonen en werken is. 
Het was even wennen toen Stijn in 2017 
van start ging. Zijn voorgangers waren 
mensen met een zorgachtergrond, Stijn 
was iemand met een bedrijfskundige 
achtergrond. Niet iemand die aan het 
bed heeft gestaan, maar iemand die 
weet hoe je een bedrijf of instelling 
moet besturen.
Een bestuurder van dit kaliber hadden 
we nodig. Toen Stijn startte in St. 
Franciscus was er op alle fronten nog 
veel te doen: er was geen draadloos 
internet, het telefoonsysteem was 
verouderd, er werd nog nauwelijks 
gebruikgemaakt van moderne 
technieken, het ontbrak aan 
transparantie, het gebouw ademde 
weinig sfeer uit en zo kan ik nog wel 
even doorgaan.

In zijn (te) korte regeerperiode heeft 
Stijn er onder meer voor gezorgd:
•	� Dat het gebouw is voorzien van 

moderne bekabeling, zodat 



Ons Franske | 3

voorwoord van de Raad van Toezicht

de interne communicatie en 
bereikbaarheid sterk verbeterd is.

•	� Dat hierdoor technische oplossingen 
konden worden ingevoerd, die het 
woongenot sterk verbeteren.

•	�� Dat de afdeling Kleinschalig wonen 
zich niet langer achter een gesloten 
deur bevindt.

•	�� Dat medewerkers zich veilig voelen 
om fouten en ongelukken te melden.

•	�� Dat de Vertoeverij en de receptie zijn 
verbouwd waardoor bezoekers en 
bewoners zich prettiger thuis voelen.

•	� Dat de leden van de Raad van 
Toezicht op een transparante manier 
worden geselecteerd.

•	� Dat St. Franciscus ook in de regio 
echt meetelt.

•	�� Dat ook ouderen die nog zelfstandig 
wonen, kunnen worden vervoerd van 
en naar ons zorgcentrum.

•	�� Dat er een duidelijke visie op de 
toekomst is ontwikkeld.

De cultuur in de organisatie is in de 
loop der jaren sterk verbeterd. Vanaf de 
eerste dag heeft Stijn de deur van zijn 
kantoor niet alleen figuurlijk maar ook 
letterlijk opengezet. Iedereen die langs 
kwam lopen, kon een hartelijke groet 
vanuit dat kantoor verwachten. Stijn 
was benaderbaar voor medewerkers 
en bewoners. Altijd in voor een praatje, 
vaak ook voor een geintje.

Ik had elke maand een uurtje overleg 
met hem. Kort bespraken we de 

belangrijkste onderwerpen. Vervolgens 
ging het over strategie en de toekomst 
van ons zorgcentrum. Het waren altijd 
erg prettige en erg nuttige gesprekken. 

Heeft hij dan nooit iets verkeerd 
gedaan? Vast wel, maar de kans is groot 
dat hij zijn fout heeft hersteld en deze 
daarna op luidruchtige wijze heeft 
weggelachen.

In mijn gedachten zal Stijn 
voortleven als een bijzonder 
kundige bestuurder met een groot 
verantwoordelijkheidsbesef. Het welzijn 
van St. Franciscus, de medewerkers 
en de bewoners was voor hem enorm 
belangrijk. Hij heeft  hard gewerkt om 
zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen.

Stijn was een uitmuntend adviseur 
van de Raad van Toezicht. In onze 
vergaderingen vervulde hij steeds 
een belangrijke rol. Hij adviseerde, 
informeerde en legde op een open 
manier verantwoording af.

Stijn verdient een mooi plaatsje in ons 
geheugen. Hij heeft ontzettend veel 
betekend voor ons zorgcentrum.  
Dat mogen we nooit vergeten.

Harrie van den Broek

Voorzitter van de Raad van Toezicht
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Bijna iedereen is weer terug van zijn/
haar welverdiende vakantie en is 
weer aan de slag, zo ook de redactie 

van Ons Franske. 
 
Aan het einde van deze vakantie kregen we 
het droevige nieuws van het overlijden van 
Stijn. Natuurlijk zal hier in deze uitgave van 
Ons Franske bij stil worden gestaan. Maar 
we zullen doorgaan in de geest van Stijn: 
goed zorgen door en voor elkaar. 
 
Voor iedereen verder weer volop lees- en 

Colofon

Ons Franske verschijnt 3x per jaar en is 
een uitgave van zorgcentrum St. Franciscus
Oplage:	 550 stuks
Redactie:	� Hannie Jansen, Liza Hendrickx,  

Chantal Ermen, Myriam Aarts
Redactieadres:	� maarts@stfranciscus.nl  

(Myriam Aarts)
Grafisch ontwerp:	 MEO
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puzzelplezier en wat nieuwtjes.  
Kortom voor ieder wat wils.
 
Zoals andere keren, geniet ervan en 
natuurlijk blijven ideeën voor Ons Franske 
van harte welkom. We zullen er zeker ons 
voordeel mee doen. 
 
Iedereen veel leesplezier. 

Groetjes van de redactieleden, 
Hannie, Myriam, Rina en Chantal 
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60 jaar getrouwd

Bedankt

Op 9 augustus waren de heer 
en mevrouw Hendriks- van der 
Westerlaken 60 jaar getrouwd. 
Alsnog van harte gefeliciteerd! 
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Avond4daagse

Gelukkig konden we na 2 jaar 
corona weer deelnemen aan 
de avond4daagse in Gilze. Met 

een groep van 35 personen (bewoners 
en begeleiding) verschenen we aan de 
start op het schoolplein van de Bolster. 
Gelijk al de 1ste avond werden we 
“getrakteerd” op een hevige regenbui, 
dus alle bewoners werden ingepakt in 
plastic jassen en plastic zakken en toen 

de regen wat minder was, zijn we toch 
maar vertrokken. 

Het was gelukkig al redelijk snel weer 
droog zodat we konden genieten van 
de wandeling. Op woensdag zijn we niet 
gestart vanwege het slechte weer, maar 
donderdag en vrijdag waren we weer 
van de partij. Het was een gezellige boel 
onderweg: samen kletsen, zwaaien naar 
bekenden langs de route, wat drinken, 
lekkere broodjes eten, ijsjes eten…..
kortom we hebben weer genoten 
van de 4daagse. Op de laatste avond 
werden we bij Franciscus ingehaald met 
bloemen, koffie met gebak en werden de 
welverdiende medailles uitgereikt. We 
hadden het weer volbracht….

Dankjewel iedereen voor alle hulp en 
gezelligheid!!
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Avond4daagse
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Mevrouw Vermeulen-Aarts is al 40 jaar vrijwilligster van de Gilse harmonie, 
reden te meer om haar eens extra in het zonnetje te zetten.
In het bijzijn van familie was daarom een buitenconcert gepland bij de 

hoofdingang van zorgcentrum St. Franciscus.

Het was deze avond erg mooi weer, dus het terras en de omgeving waren volge-
lopen met enthousiaste toehoorders. Na het gezellige optreden werd mevrouw 
Vermeulen nog in het zonnetje gezet met mooie woorden en een prachtige bos 
bloemen. Ze was blij verrast door deze voor haar onverwachte huldiging! 

Buitenconcert harmonie



De boom in het bos liet in de herfst 
alles los. Alles liet hij gaan.  

Hij fluisterde zacht: loslaten is nodig, 
om sterker in het leven te staan

Ons Franske | 9

De Gilse reus Gullemoei is 
waarschijnlijk bij iedereen in 
Gilze wel bekend. Aangezien 

de kleding van deze reuzin niet in een 
gewone huishoudwasmachine past is, 
de vraag bij St. Franciscus gekomen of 
dat de kleding in de grote trommels in 
onze wasserij gewassen mocht worden. 
Geen probleem uiteraard.

Dus frisgewassen en met gezellige 
muziek kwam Gullemoei een 
dankjewelrondje rond Franciscus 
maken zodat onze bewoners haar eens 
van dichtbij konden bewonderen.  
Ze hebben er samen een paar gezellige 
uurtjes van gemaakt.

Gullemoei

Herfstspreuk



Cliënttevredenheidsonderzoek Franciscus Thuis 

Zorgcentrum St. Franciscus 
heeft in de maanden juni 
tot en met augustus een 

cliëntenraadpleging uit laten voeren 
onder onze thuiszorgcliënten. Dit is 
uitgevoerd door het bureau Facit. Dit 
helpt ons inzichtelijk te maken hoe wij 
onze dienstverlening 
continu kunnen 
blijven verbeteren. 

Zoals uit de 
‘infographic’ blijkt, 
hebben de cliënten 
van Franciscus Thuis 
ook dit jaar weer een 
mooi rapportcijfer 
gegeven, namelijk 
een 8,5! Ons 
thuiszorgteam 
krijgt de nodige 
waardering van u 
en we presenteren 
deze resultaten dan 
ook enigszins met 
gepaste trots. 

Dat de tevredenheid 
hoog is, blijkt ook 
uit de cijfers die 
gemiddeld worden 
gegeven voor zaken 
zoals het nakomen 
van afspraken, 
het hebben van 
voldoende aandacht 
voor uw gezondheid 

en vaste zorgverleners.  
Deze cijfers variëren namelijk tussen de 
8,3 en de 9,5. 

Wij zijn erg blij met dit resultaat 
en zijn natuurlijk erg trots op ons 
thuiszorgteam. 
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Cliënttevredenheidsonderzoek Franciscus Thuis 

    
 
 
  
 

 
  
 
 

Meer informatie:  
T: 013 539 36 36    M: info@diagnovum.nl    W: www.diagnovum.nl 
 

Prikpost  
CC de Schakel 
Kerkstraat 104, Gilze 

 
 
 
 
Openingstijden: 
 
Maandag en donderdag  
08:30 tot 09:30 uur 
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Zoekt u een dagbesteding in een kleine,
gemoedelijke organisatie met de kernwaarden
persoonsgericht, vertrouwd en met elkaar?

Bij dagverzorging Lavendelhof binnen
Zorgcentrum St. Franciscus te Gilze bent u van
harte welkom!

Wij zien u graag bij Lavendelhof, de koffie staat
altijd klaar!

Voor meer informatie kunt u bellen tussen 10.00
en 16.00 uur naar 0161-458029.

DAGVERZORGING LAVENDELHOF

Zorgcentrum St. Franciscus
Kerkstraat 20 in Gilze
www.stfranciscus.nl
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Nostalgie

Kunt u het zich nog herinneren? 
Vroeger kwam voor bijna alles wat 
je nodig had wel iemand langs. De 

deurbel klingelde de hele week door. Wie 
kwamen er vroeger allemaal aan de deur?

De voddenboer
Vroeger kwam de voddenboer langs om 
je van je oude textiel af te helpen. Hij 
berekende de prijs per kilo en woog de 
stoffen in een jute zak aan een weeghaak. 
De herbruikbare kledingstukken verkocht 
hij door op straat en de onverkoopbare 
stoffen verkocht hij voor de fabricage 
van papier en poetsdoeken. Het werk 
leverde steeds minder op, waardoor de 
voddenboer in de jaren zeventig uit het 
straatbeeld verdween.

De meteropnemer
Hing er bij u vroeger thuis ook nog 
een muntmeter? Daar moest je voor 
elektriciteit speciale muntjes in gooien.  

Deze elektriciteit penningen haalde je bij 
de kruidenier. Je moest er wel op tijd een 
nieuw muntje inwerpen, anders moest je 
‘s avonds op de tast naar de meterkast. 
De meteropnemer kwam elke maand de 
muntjes incasseren. Sommige mensen 
gooiden valse muntjes in de meter om geld 
te besparen. Wie door de meteropnemer 
werd betrapt, moest bijbetalen.

De schillenboer
Tegenwoordig neemt de vuilniswagen 
onze groente- en fruitafval mee, maar 
vroeger was het de schillenboer die dat 
met een kar kwam halen. Soms gebruikte 
hij een ratel waardoor je hem al van ver 
kon horen aankomen. Hij was zelf vaak 
een vee houdende boer die de opgehaalde 
‘schillen’ aan zijn dieren voerde. Ook 
verkocht hij de schillen door aan andere 
boeren. Mede door de introductie van 
de gft-bak werd de schillenboer eind 
twintigste eeuw verleden tijd.
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De scharenslijper
Eeuwenlang liep de scharenslijper met 
een kar langs de deuren om mensen hun 
messen, scharen of schaatsen te slijpen. 
Hij gebruikte daarvoor een slijpsteen die 
op de kar bevestigd zat. Scharenslijpers 
waren vaak woonwagenbewoners die van 
dorp naar dorp trokken om hun diensten 
aan te bieden. Door de introductie van 
onderhoudsvrije en roestvrijstalen 
messen en scharen werd de scharenslijper 
overbodig en verdween hij in de jaren 
tachtig uit onze straten.  
 
De melkboer
Tot in de jaren zestig kwam de melkboer 
regelmatig met verse zuivel langs de deur. 
Eerst met paard en wagen of een bakfiets 
met bussen melk erop, later met een 
elektrische melkkar. De melkboer werd 
eerst vervangen door supermarktbusjes 
van de SRV en verdween uiteindelijk 
door concurrentie van supermarkten uit 

het straatbeeld. Sommige melkmannen 
pasten zich aan de modernisering aan.  
Zo opende melkman Dirk van den Broek in 
1953 de eerste supermarkt van Nederland.  
 
De olieman
Vroeger waren in Nederland kolen en olie 
de bron van onze energievoorziening. Bij 
veel mensen werden fornuizen en kachels 
gestookt op olie en brandden de lampen 
nog op petroleum. 
De olieman bezocht hen met een kannetje 
stookolie en bracht daarmee licht en 
warmte aan huis. In weer en wind trok hij 
door de straten met een kar, waarop een 
olievat bevestigd zat. Later gebruikte hij 
auto’s en tankwagens. Na de ontdekking 
van het aardgasveld in Slochteren werd 
Nederland in jaren zestig en zeventig 
aangesloten op het aardgasnetwerk.  
De olieman kwam mede daardoor niet 
meer bij ons langs. 

Nostalgie
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Nostalgie

Prezo Care

In 2018 zijn we als pilot gestart met  
het kwaliteitskeurmerk Prezo Care  
en dit keurmerk hebben we toen  

ook behaald. Jaarlijks vindt hiervoor een 
tussentijdse audit plaats om te bekijken of 
we ons certificaat mogen behouden. Na 
drie jaar was het weer tijd voor een nieuwe 
auditcyclus en zijn wij weer uitvoerig 
getoetst om het Prezo Care keurmerk te 
behalen. De audit heeft plaatsgevonden 
van mei tot en met juli. Inmiddels hebben 
wij te horen gekregen dat wij het Prezo 
Care keurmerk hebben behaald! Volgend 
jaar mei zal er weer een tussentijdse audit 
worden uitgevoerd om te bekijken of we 
het certificaat mogen behouden en welke 
stappen wij hebben gezet. 

De kolenboer
Deze man ging vroeger met paard en 
wagen, en later met een vrachtwagen, de 
straten af om huishoudens van kolen te 
voorzien. Hij verkocht de kolen per mud, 
gelijk aan zes zakken, die hij binnen in de 
kelder of het kolenhok kwam leggen. Hij 
sjouwde met zakken die gemiddeld wel 35 
kilo wogen. Net als de olieman werd ook de 
kolenboer door de introductie van aardgas 
overbodig. Hij verdween daardoor in de 
jaren zestig uit het straatbeeld.

De ijscoman
Het klingelen van een bel was voor veel 
kinderen hét teken om met een muntje 
de straat op te rennen. Daar stond de 
ijsverkoper bij zijn witte kar aan een bel te 
trekken. Een ijsje heette toen nog een ijsco 
en was eigenlijk een ijswafel. Daarbij was 
het de bedrijfsnaam van de ijscompagnie. 
IJs had je toen nog maar in een beperkt 
aantal smaken, zoals vanille. Die kon je in 
een hoorntje of bekertje krijgen en kostte 
rond de tien cent.

Perspekt, het bedrijf dat de audit heeft 
uitgevoerd, geeft aan dat zij zien dat 
medewerkers van St. Franciscus hun best 
doen om persoonsgerichte zorg  
te verlenen.  
Dit gebeurt met aandacht voor individuele 
omstandigheden. Natuurlijk zijn er in het 
rapport ook een aantal ontwikkelpunten 
genoemd waar wij als organisatie graag 
mee aan de slag gaan.

Het behalen van het keurmerk hebben 
wij natuurlijk te danken aan onze 
medewerkers, bewoners, vrijwilligers 
en alle andere 
betrokkenen.
Hiervoor willen wij 
jullie bedanken!
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Activiteitenkalender IDW

Oktober
Wat	 Gildeviering
Wanneer	 zaterdag 1 oktober
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 10.00 uur
Voor	 iedereen

Wat	 Sjoelen/kaarten
Wanneer	 maandag 3-10-17-24-31 
oktober
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.00 uur
Voor	 bewoners

Wat	 Kermiskoffietafel
Wanneer	 maandag 3 oktober
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 17.00 uur
Voor	 bewoner

Wat	 Kermiswandeling
Wanneer	 dinsdag 4 oktober
Waar	 omgeving Gilze
Aanvang	 14.00 uur verzamelen
Voor	 bewoners

Wat	 Viering
Wanneer	woensdag 5-12-19-26 oktober
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.30 uur
Voor	 iedereen

Wat	 Bakactiviteit
Wanneer	 donderdag 6 oktober
Waar	 pleintje Eikenlaan
Aanvang	 14.00 uur
Voor	 groepje bewoners

Wat	 Nagels lakken
Wanneer	 vrijdag 7-21 oktober
Waar	 pleintjes afdelingen
Aanvang	 14.00 uur
Voor	 bewoners

Wat	 Gym
Wanneer	 dinsdag 11-18 oktober  (25 

oktober geen gym)
Waar	 fysioruimte
Aanvang	 ingedeeld in groepjes
Voor	 bewoners en abonnees

Wat	 Knutselmiddag
Wanneer	 donderdag 13 oktober
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.00 uur
Voor	 bewoners

Wat	 Bingo
Wanneer	 vrijdag 21 oktober
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.30 uur
Voor	 bewoners en buurtbewoners

Hieronder de tot nu toe geplande activiteiten, nog niet alle activiteiten zijn  
bekend, maar als er wijzigingen/aanvullingen zijn dan hoort u dat uiteraard! 
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Activiteitenkalender IDW

November	
Wat	 Gym
Wanneer	 dinsdag 1-8-15-22-29 

november
Waar	 fysioruimte
Aanvang	 ingedeeld in groepjes
Voor	 bewoners en abonnees

Wat	 Viering
Wanneer	 woensdag 2-9-16-23-30 

november
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.30 uur
Voor	 iedereen

Wat	 Optreden Korije
Wanneer	 maandag 7 november
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.30 uur
Voor	 bewoners

Wat	 Wandelmiddag
Wanneer	 vrijdag 11 november
Waar	 omgeving Gilze
Aanvang	 14.00 uur verzamelen
Voor	 bewoners

Wat	 Sjoelen/kaarten
Wanneer	 maandag 14-21-28 november
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.00 uur
Voor	 bewoners en abonnees

Wat	 Bingo
Wanneer	 donderdag 24 november
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.30 uur
Voor	 bewoners en buurtbewoners

Wat	 Optreden Schipperskoor De 
Doorsluizers

Wanneer	 vrijdag 25 november
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.30 uur
Voor	 bewoners
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Activiteitenkalender IDW

December
Wat	 De Brug modeshow
Wanneer	 donderdag 1 december
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.15 uur
Voor	 iedereen

Wat	 Nagels lakken
Wanneer	         vrijdag 2-16-30 december
Waar	 pleintjes afdelingen
Aanvang	 14.00 uur
Voor	 bewoners

Wat	 Sint Nicolaas middag
Wanneer	 maandag 5 december
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 uitnodiging volgt nog
Voor	 bewoners

Wat	 Viering
Wanneer	 woensdag 7-14-21-28 
december
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.30 uur
Voor	 iedereen

Wat	 Wandelmiddag
Wanneer	 vrijdag 9 december
Waar	 omgeving Gilze
Aanvang	 14.00 uur verzamelen
Voor	 bewoners

Wat	 Gildeviering ivm statiedag
Wanneer	 zaterdag 10 december
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 ??????
Voor	 iedereen	

Wat	 Bloemstukje maken kerst
Wanneer	 donderdag 15 december
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.00 uur
Voor	 bewoners

Wat	 Optreden Gils Wès
Wanneer	 uitnodiging volgt nog
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 uitnodiging volgt nog
Voor	 bewoners

Wat	 Optreden Tjerry en Mariska
Wanneer	 maandag 19 december
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.30 uur
Voor	 bewoners

Wat	 Bingo
Wanneer	 donderdag 29 december
Waar	 Vertoeverij
Aanvang	 14.30 uur
Voor	 bewoners en buurtbewoners
	

Eventuele  andere nog niet geplande activiteiten worden bekend gemaakt via een 
persoonlijke uitnodiging.
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In memoriam Stijn Kanters

We wisten dat het zou gebeuren 
maar toch was de schok groot 
na het bericht dat Stijn rustig 

was ingeslapen.

Ruim 5 jaar heeft Stijn zich ten volle 
ingezet om van St. Franciscus een open 
en gastvrij huis te maken. Hij was zeer 
betrokken bij het wel en wee van onze 
bewoners, personeel en vrijwilligers. 
Ruim 4 jaar geleden mocht ik Stijn leren 
kennen toen ik voorzitter van de Cliën-
tenraad werd. Mijn bewondering voor 
hem was groot. Hij had veel kennis van 
zaken, zijn menselijkheid en openheid. 
Zijn deur stond altijd open als er geen 
besprekingen waren. Iedereen kon bin-
nenlopen, was welkom. 

Stijn was erg betrokken bij alle werk-
zaamheden, liep ‘stage’ op alle af-
delingen van keuken tot zorg en van 
Vertoeverij tot huishouding. Hij wilde 
weten hoe men in Franciscus goede 
zorg leverde en wilde daar deel van 
uitmaken.

Franciscus onderging een metamorfo-
se, modernisering en verbouwingen. 
We kregen een warm, mooi huis met 
een mooie uitstraling. 

We verliezen in Stijn een warme en 
deskundige directeur die met iedereen 
in contact stond. We zijn dankbaar voor 
alles wat Stijn voor Franciscus bete-
kend heeft. 

Wij wensen zijn partner en twee doch-
ters heel veel sterkte toe. 

Stijn, we zullen je nooit vergeten!

Namens Cliëntenraad
José Jacobs
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Zomerfeest

Er waren eens twee mooie  
zomerdagen….

Eindelijk was het dan zover dat we weer 
eens uit konden pakken naar de mede-
werkers en de vrijwilligers. Het idee was 
simpel: organiseer een leuke BBQ-mid-
dag voor onze vrijwilligers en medewer-
kers en daar ging het idee ineens leven. 
De keuken onder leiding van onze koks: 
Pascal, Henk en Peter gingen aan de 
gang met hun culinaire ideeën. Al snel 
moest het niet zomaar een BBQ zijn maar 
een echte smokerbbq. Watertandend zijn 
zij aan de slag gegaan met recepten voor 
buikspek, picanha, beenham en echte 
zalmmoten op cederhout gebrand. 
Welzijn onder leiding van Myriam boog 
zich over de muzikale invulling, de aan-
kleding, slingers, ballonnen, tafelaankle-
ding, welkomstdrankjes, de chipjes en de 
nootjes. Gaandeweg kwamen er steeds 
meer ideeën bij zoals een barbecue voor 

de bewoners en een lekker toetje. Er 
werd contact gelegd met de ijskoning. 
Kosten noch moeite werden gespaard 
voor 2 mooie dagen.

En daar was het ineens 6 en 7 juli. Een 
prachtige zonnige woensdagochtend 
waar hard gewerkt werd om de tent aan 
te kleden. Tafels werden prachtig inge-
dekt met behulp van onze mannen van 
de technische dienst. Chapeau aan alle 
vrijwilligers die ons geholpen hebben. 
Het zag er prachtig uit. Lang gedekte 
tafels met mooie gouden lopers die het 
geheel kleurrijk aankleedde.  
En daar waren ze dan… onze eerste gas-
ten ruim op tijd aanwezig want wie wil 
dit nou missen? Onder het genot van een 
prachtig optreden van Tjerry en Mariska 
die speciaal voor ons nog een laatste 
keer een smartlappenoptreden verzorg-
den. Er werd volop meegezonden en er 
werd zelfs een dansje gewaagd. 
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Zomerfeest

De volgende dag was het tijd voor ronde 
twee: bewoners en medewerkers. De 
keukenmedewerkers waren al vroeg in 
de ochtend met z’n allen aanwezig om 
voor alle bewoners een koude schotel te 
maken. Dank je wel keuken, het zag er 
heerlijk uit.
De bewoners hebben genoten van een 
mooi ingedekte tafel, lekker lapje vlees, 
heerlijke salades en een lekker ijsje van 
de ijskoning! 

En dan op naar de volgende ronde, de 
medewerkers. Ruim 90 medewerkers wa-
ren aanwezig en hadden zich al verheugd 
op een leuke middag. Rustig afwachtend 
namen zij plaats aan de lange tafels en 
lieten zich onder andere  het 1ste rondje 
bedienen door het MT en daarna door de 
aanwezige vrijwilligers.. Ook nu weer een 
gezellig optreden van Tjerry en Mariska 
en al snel werd het gezelliger en gezelli-
ger en gingen de voetjes van de vloer.  
Patrick pakte zijn moment en haalde 
vol trots zijn dj-tafel weer onder het stof 
vandaan. Plantenbakken werden ver-
schoven, tafels aan de kant en dansen 
maar. Ik denk dat we kunnen spreken 
van een heel erg geslaagd evenement 
waar we met veel plezier aan terugden-
ken. Als laatste willen we iedereen die 
dit mogelijk heeft gemaakt en zijn/ haar 
beste beentje voor heeft gezet bedanken 
voor hun inzet, in het bijzonder de vrijwil-
ligers! 

Het waren 2 geweldige feestdagen!
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Winkeltje in Zorgcentrum 
Sint Franciscus:
Dagelijks geopend van 10.00 uur  
tot 11.30 uur en van 14.00 uur tot  
17.00 uur. 

Fruit:
Dagelijks verkrijgbaar tijdens 
openingstijden van het winkeltje.

Geestelijke verzorging:
De pastorie is bereikbaar op woensdag- 
en donderdagochtend tussen 9.00 uur 
en 11.00 uur.

Voor noodgevallen kunt u 
bellen naar: 06 83409787.
In het weekblad Gilze Rijen kunt u 
onder de parochieberichten altijd de 
meest recente ontwikkelingen lezen. 
De viering in de Vertoeverij is iedere 
woensdagmiddag om 14.30 uur. 

Geheugensteuntjes

Vertrouwenspersoon 
voor bewoners:
Mevrouw José Jacobs, telefonisch 
bereikbaar onder nummer 
0161 – 453442 / 06 57582462.

Vertrouwenspersoon voor 
medewerkers en vrijwilligers:
Mevrouw Anita Kuijpers, bereikbaar via 
a.kuijpers@gimd.nl of 
06-38946296

Leden cliëntenraad: 
Als u vragen heeft, kunt u zich direct 
wenden tot de leden: 
	� Mevrouw J. Jacobs (voorzitter 

cliëntenraad)
	 Mevrouw L. van Kerkhof 
	 Mevrouw P. Vermeulen
	 Mevrouw. L. Broeders
	 De heer M. van Zutphen
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Geheugensteuntjes

Bibliotheek:
Per twee weken komen op dinsdag 
vrijwilligers bij u aan de deur en kunt 
u een keuze maken uit boeken van 
onze huisbibliotheek. 

Kapster:
U kunt een afspraak maken met :
• �Toos Beenhakkers   

tel. 06 - 21973003
• �Willeke Louws - van Beijsterveldt.  

tel. 161-453333 / 06-23035935.
 

Humor

Pedicure:
Op eigen afspraak. 



Opening beweegtuin/beweeglint

Het is al weer jaren geleden dan 
Ingrid Veroude en Myriam Aarts 
tegen elkaar zeiden: hoe leuk 

zou het zijn om een beweegtuin met 
beweeglinten voor ouderen te hebben 
in Gilze. Ongeveer 4 jaar geleden zijn 
we daadwerkelijk gestart met het uit-
werken en realiseren van de beweeg-
tuin en hebben versterking gekregen 
van Wim Teeuwen en Anne-Marie Oo-
mens. “Samen in beweging en sociale 
contacten” waren voor ons het sleutel-
woord.

De beweegtuin is inmiddels al wel in 
gebruik genomen maar door corona 
liet de officiële opening op zich wach-
ten, maar 30 juni was het dan zover. 

Olga Commandeur en wethouder 
Corne Machielsen werden uitgenodigd 
om de officiële opening te verrichten. 
Nadat het (beweeg)lintje was doorge-
knipt, volgde een workshop door Olga. 
De meeste mensen kennen Olga van 
het tv programma Nederland in bewe-
ging wat ze al 22 jaar presenteert.  
Ze heeft ook een mooi sportverleden: 
ze werd Europees jeugdkampioen op 
de 800 meter, had ooit het wereld-
jeugdrecord en liep de 400 meter hor-
den in 1984 op de Olympische spelen 
in Los Angeles.
Volgens Olga beweegt 86 procent van 
de ouderen te weinig waarna ze liet 
zien wat er allemaal mogelijk is in de 
beweegtuin en waarom het zo belang-
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Opening beweegtuin/beweeglint

rijk is om te blijven bewegen: als je niks 
doet, gaan je spieren hard achteruit. 
En dat gaat nog harder als je ouder 
wordt. Wat je gebruikt, ontwikkelt 
zich!!! Het plezier spat er bij Olga vanaf 
en ze krijgt ongeveer alle aanwezige in 
beweging. 

De beweegtuin is bedoeld om moto-
rieke vaardigheden die je hebt laten 
versloffen terug te krijgen. Je traint al 
spelenderwijs je spieren, je botten en 
het hart. De beweegtuin is er ook om 
elkaar te ontmoeten. “Je kunt samen 
oefeningen doen, ook met je kleinkin-
deren.”
Ze sluit deze middag af met een coo-
ling down van Frank Sinatra.

Naast de beweegtuin heeft de stich-
ting Beweeglint ook een wandelroute 
van drie kilometer door Gilze uitgezet. 
Onderweg zijn er aanwijzingen om 
met het straatmeubilair oefeningen 
te doen. Er is een flyer van, deze is te 
downloaden via https://sporenzoeker.
nl/beweeglint-gilze-1. De flyer kunt u 
ook afhalen bij ons zorgcentrum.

De beweegtuin is mede mogelijk ge-
maakt door zorgcentrum St. Francis-
cus, Stichting Gezondheid Gilze, buur-
schap de Horst, Carla v/d Ouweland, 
Fysiotherapie Gilze, waarvoor onze 
welgemeende dank!!
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Personeel aan het woord

Naam
Brent van Denderen

Functie
Binnen Zorgcentrum St. Franciscus ben 
ik werkzaam als keukenassistent en 
restaurantmedewerker. 

Hoe lang werk je al bij zorgcentrum 
St Franciscus
In oktober werk ik 2,5 jaar bij  
St. Franciscus.

Wat wilde je worden toen je klein 
was
Ik heb nooit iets gehad waarbij ik kon 
zeggen wat ik écht graag wilde worden. 
Ik was wel altijd al geïnteresseerd in de 
zorg omdat mijn moeder hierin werk-
zaam is. Maar ik ben ook altijd nieuws-
gierig geweest naar beroepen binnen 
het onderwijs. Dit schooljaar hoop ik 
mijn diploma onderwijsassistent te 
behalen. Ook ga ik me dit schooljaar 
oriënteren op hbo-opleidingen binnen 
de zorg én onderwijs om te kijken wat 
voor mij de juiste vervolgstap is. 

Lievelingseten
Pannenkoeken, pizza of een goed stuk 
biefstuk. 
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Personeel aan het woord

Met welk beroep zou je graag een 
week willen ruilen
Ik zou best wel eens een weekje willen 
ruilen met een piloot of politieman. 

Welke karaktertrek bij anderen vind 
je irritant
bemoeizuchtige mensen die veel kri-
tiek hebben op andere vind ik irritant.

Wat zijn je goede eigenschappen
Sociaal, meegaand en open.

Wat zijn je minder goede  
eigenschappen
Soms ben ik wat chaotisch en  
ongeduldig.

Wat is je favoriete muzieksoort
Mijn favoriete muzieksoorten zijn 
House, Pop en Techno.

Bij welk restaurant ga je graag eten
Merlijn in Oosterhout is een van mijn 
favorieten!

Wintersport en/of zomervakantie
Ik ben nog nooit op wintersport ge-
weest maar dit lijkt me wel erg leuk. 
Zomervakantie naar Spanje of Curaçao 
kan ik het meest aanraden! Al vaak ben 
ik naar Spanje geweest en het blijft een 
ontzettend mooi en leuk land. Daar-
naast ben ik ook twee keer op Curaçao 
geweest. In april 2019 ben ik daar op 

vakantie geweest met mijn ouders. 
Datzelfde jaar in oktober ben ik terug-
gevlogen om daar zes maanden te gaan 
werken in de bediening en als beach-
butler bij Zest op Jan Thiel Beach. 

Wat zou je doen met een miljoen
Met een miljoen zou ik een leuke auto 
kopen en in ieder geval mijn familie & 
vrienden trakteren. Het overige zou ik 
dan verstandig apart zetten voor de 
toekomst. 

Waar ben je het meest trots op
Het meest trots ben ik op mijn huidige 
schoolsituatie en de leuke baan die ik 
nu heb! School gaat goed en ik ben blij 
met mijn functie binnen St. Franciscus. 

Als je topsporter zou kunnen worden, 
welke sport zou je dan kiezen
Dan lijkt het me geweldig om top-
schaatser te zijn. Ik vind het dan ook 
heel leuk om het schaatsen te bekijken 
op tv met de olympische spelen. 

Als je nog 1 reis zou mogen maken, 
waar zou de reis naartoe gaan
Als ik nog 1 reis mag maken dan zou dit 
een rondreis door Afrika zijn. 
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Poëziealbum

Eindeloos sjouwde je er mee rond: met je eigen 'poesiealbum' of met het 
album van je vriendinnen. Het mooist waren de romantische plaatjes die je 
erbij plakte, daarmee werd iedere pagina een feest.

In de hemel daar zijn engelen,
op de aarde zijn er geen.
Daar zijn alleen maar bengelen,
en daarvan ben jij er één.

10 dat zijn je kinderjaren,
20 ben je aan t sparen,
30 moet je zijn getrouwd,
40 ben je dan te oud,
50 ga je aan t zakken,
60 krijg je ongemakken,
70 daalt je leven af,
80 lig je in t graf,
90 is een heel lang leven,
100 is door god gegeven.

Als je een dametje bent met hooggehakte schoentjes,een hoedje met pompoentjes,een jurkje van zij,
Denk dan lieve Anna,
ook nog eens aan mij.

Wees thuis een zonnestraaltje,

op school een aardig kind,

dan word je later,
door iedereen bemind.

Rozen verwelken,
schepen vergaan.
Maar onze vriendschap,
blijft eeuwig bestaan.

Twee open oogjes,
een hartje van goud.

Zorg lieve meid,
dat je die behoudt.
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Ik ben afgewerkt
Pakkendrager
Houdoe hé
Welluk, wablief
Bekant
Drek, dadelijk
Das echt zund
Witte geit
Traktement

Subiet
Peperkoek
Das nie
Hendig
Gullie
Erepel
Kwatta
Da gao vaneigens
Bakske koffie

Puzzel

Wat wordt hiermee bedoeld

Een ander woord voor :

• Handig
• Stuk chocolade
• Nog eventjes geduld
• Weet jij het
• Tot later
• Ontbijtkoek
• Ik ben klaar met werken
• Dat gaat vanzelf
• Kopje koffie

• Spring maar achterop de fiets
• Jullie
• Je hebt het niet goed verstaan
• Super jammer
• Zakgeld
• Zometeen
• Aardappels
• Echt niet
• Nu nog niet, maar later

Vul het antwoord in en lever uw oplossing in, in de brievenbus 
van de Activiteitenbegeleiding! Wie weet wint u deze keer de 
verrassingsprijs. 

De vorige puzzel is gewonnen door Jose Quirijnen, zij ontvangt 
van ons de verrassingsprijs!! 



Pilot slim incontinentiemateriaal

Pilot Slim incontinentiemateriaal 
bij het verpleeghuis Kleinschalig 
Wonen
Binnen KSW is de afgelopen perio-
de een pilot uitgevoerd met de TENA 
Identifi en het reguliere materiaal 
van TENA. De TENA Identifi is een 
'slim incontinentiemateriaal' dat een 
72-uursmeting uitvoert.

Het product
De TENA Identifi is een ’72-uurs-assess-
ment’ om informatie te verzamelen 
over (in)continentie. Het 72-uurs-as-
sessment geeft inzicht in het urinelo-
zingspatroon van de bewoner.  
Wanneer het assessment wordt afge-
rond, kan via een digitaal platform 
worden ingezien wanneer een bewoner 
urine verliest en hoeveel urine er wordt 
verloren. De zorgmedewerkers kunnen 
dan beoordelen hoe de (in)continen-
tiezorg voor die bewoner het beste kan 

worden geleverd. Door dit inzicht kun-
nen zorgmedewerkers een bewoner op 
tijd naar het toilet begeleiden of een 
verschoningsmoment aanbieden zodat 
lekkages worden voorkomen.  
Daarnaast kan met behulp van de 
informatie worden bepaald wat het 
juiste type incontinentiemateriaal is. 
Door de inzet van passend incontinen-
tiemateriaal wordt het comfort van de 
bewoner verhoogd.

Resultaten
Bij 11 bewoners is een assessment met 
de TENA Identifi uitgevoerd. Een as-
sessment duurt 72 uur en gedurende 
deze tijd draagt de bewoners speciaal 
incontinentiemateriaal met een kastje. 
Hieronder wordt het verschil in aan-
tal handelingen per bewoner per dag 
weergeven na de inzet van de TENA 
Identifi.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Toiletgang zonder succes

Toiletgang met succes

Lekkages

Controles

Productwissels

Voor de inzet van de TENA Identifi Na de inzet van de TENA Identifi
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Pilot slim incontinentiemateriaal

Voorraadkast

De TENA Identifi heeft voor een positief 
effect gezorgd voor zowel onze bewo-
ners als onze zorgmedewerkers. Voor 
bewoners is het namelijk prettig dat er 
minder vaak (onnodige) incontinentie-
gerelateerde handelingen uitgevoerd 
hoeven te worden. Zo zijn er na de 
inzet van de TENA Identifi 20% minder 
verschoningsmomenten (productwis-
sels), 33% minder controles en 61% 
minder lekkages. 
Voor de medewerkers wordt een tijds-
besparing gerealiseerd doordat er 
minder (onnodige) zorgmomenten 
worden uitgevoerd. Na de inzet van de 
TENA Identifi wordt 12% minder tijd 

Het was een drukte van jewelste in de 
voorraadkast.
Heb je het gehoord? riep de Jodenkoek 
verrast.
De moorkop heeft het te verduren
iemand heeft weer last van kuren.
net als ooit de negerzoen.
Wat zouden ze met ons gaan doen.
De Zigeunersaus riep ook nou ja
tegen de Vietnamese loempia.
Wat doen we met de Vlaamse friet
mag dat wel, of mag dat niet.
De Spaanse peper rood en heet
riep: het interesseert me echt geen reet.
Geen enkele soort voeding, koek/ snoep 

besteed aan continentiezorg voor deze 
bewoners. Deze tijd kunnen onze zorg-
medewerkers gebruiken voor andere 
werkzaamheden, zoals het bieden van 
welzijn aan onze bewoners.

Vervolg
Over het vervolg van de pilot zijn nog 
geen concrete beslissingen genomen. 

of fruit was ooit op discriminatie of 
mensen kwetsen uit.
Turkse pizza, Wienerschnitzel, Griekse 
yoghurt noem maar op de Amsterdamse 
uien huilden de ogen uit hun kop.  
Ze voelden zich onaangepast 
in die drukke voorraadkast.
En er klonk achter gesloten deuren
mensen moeten niet zo zeuren. 
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Samen onderweg

Zonnebloemen
Na de afscheidsdienst van Stijn in 
Breda op maandag 29 augustus, stond 
later St. Franciscus overal vol met zon-
nebloemen.Stijn hield van deze bloe-
men en van veldbloemen. Ze pasten 
ook precies bij hem.

De zonnebloem heeft de eigenschap 
altijd naar de zon, naar het licht te 
draaien. Stijn heeft met zijn gezin en 
vele vrienden ook genoten van de zon-
nige kant van het leven. Zijn gulle lach 
getuigde daarvan. Maar daarbij bleef 
hij ook aandacht houden voor de meer 
donkere kanten ervan.

Hij heeft met hart en ziel ook de volle 
aandacht gegeven aan ons zorgcen-
trum en haar bewoners. Hij had oog en 

hart voor hen en wist hun problemen 
vaak om te zetten naar de lichtere kant 
van het leven.
Zelfs tijdens zijn ziekte bleef hij positief 
zolang het mogelijk was.

De Nationale Vereniging die aandacht 
geeft aan zieken, gehandicapten, 
eenzamen enz., heet daarom ook De 
Zonnebloem. Zonnebloemen geven 
uitdrukking aan de positieve, zonnige 
kant van het leven ondanks alles.

Wees voor elkaar een zonnetje in huis 
en bedenk daarbij: de zon kan niet 
altijd schijnen.

Em. Pastoor Martin van Zutphen
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Uitstapje met taxibusje

Het taxibusje van Franciscus 
wordt doorgaans gebruikt om 
gasten die in de Vertoeverij van 

Franciscus de warme maaltijd komen 
gebruiken, thuis op te halen en na de 
warme maaltijd weer naar huis te bren-
gen.
Maar het wordt ook gebruikt om met 
een groepje bewoners een uitstapje te 
maken. Deze keer gingen we met een 
groepje bewoners en begeleiding naar 
de Meerlese Dreef. Het weer was heer-
lijk dus hebben we eerst een rondje 
door de prachtige tuin gewandeld, 
daarna langs het Mariagrotje waar we 
een kaarsje hebben aangestoken. Via 
de andere kant van de tuin terugge-
wandeld naar de ingang en natuurlijk 
de weg overgestoken naar de terras-
tuin voor koffie met appelflap/ aard-
beienvlaai. Het was heerlijk vertoeven 
onder de grote parasol! Daarna nog 
een ijsje en toen was het weer tijd om 
via een toeristische route terug naar 
Gilze te rijden.

Buurtbewoners en ouderen uit 
Gilze:  
vind u het ook gezellig om in onze 
Vertoeverij de warme maaltijd te 
komen gebruiken maar u heeft geen 
vervoer? Neem dan contact op met 
zorgcentrum St. Franciscus: 0161 
458010 en wij regelen dat het taxibusje 
u thuis op komt halen en na de 
maaltijd weer netjes thuis brengt. 

NB: het is geen rolstoelbus, dus u dient 
wel enkele trapjes te kunnen nemen 
om in het taxibusje te komen.
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Vrijwilligster aan het woord

Naam Annie Koks

Functie vrijwilligster 

Hoe lang werk je al bij zorgcentrum St 
Franciscus Al 35 jaar

Wat wilde je worden toen je klein was
Verpleegkundige, maar studeren kon 
vroeger niet, we hadden een groot gezin 
en ik moest al vroeg gaan werken.

Lievelingseten Hollandse kost maar 
een keertje Chinees eten kan ik ook wel 
waarderen.

Met welk beroep zou je graag een 
week willen ruilen Met een leidster in 
de kinderopvang.

Welke karaktertrek bij anderen vind 
je irritant ’Haantje de voorste’ gedrag. 

Wat zijn je goede eigenschappen 
Belangstellend en attent.

Wat zijn je minder goede eigenschap-
pen Ik ben wel eens minder geduldig.

Wat is je favoriete muzieksoort 
Muziek van Andre Rieu.

Bij welk restaurant ga je graag eten
Bij de Huyskamer in Gilze.

Wintersport en/of zomervakantie  
Zomer, ik hou van de zon, de laatste 
jaren is het echter vaak te warm.

Wat zou je doen met een miljoen 
Delen met mijn kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. Ik heb inmid-
dels 8 achterkleinkinderen, de 9e is op 
komst.

Waar ben je het meest trots op
Mijn gezin en alles wat ze voor me doen. 
En ik ben er trots op dat ik nog zo veel 
mogelijk mijn zelfstandigheid behoud.

Als je topsporter zou kunnen worden, 
welke sport zou je dan kiezen 
Geen enkele, ik ben nooit zo’n sporter 
geweest.

Als je nog 1 reis zou mogen maken, 
waar zou de reis naartoe gaan
Naar Lourdes in Frankrijk of naar de Nia-
garawatervallen in Canada. Mijn vader is 
daar ook geweest toen hij al op oudere 
leeftijd was.
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Vrijwilligersmiddag

Eindelijk……want hoewel we onze vrijwil-
ligers in coronatijd ook zeker niet waren 
vergeten met o.a het thuisbezorgen van 
de kerstattenties, kaartjes, bloemen en 
chocolade, konden we nu eindelijk weer 
“live” de jaarlijkse dankjewelmiddag voor 
hen organiseren.

Van de ongeveer 150 vrijwilligers die zorg-
centrum St. Franciscus “rijk” is, waren er 
ruim 100 aanwezig op deze middag. Een 
hele drukte dus!
We startten de middag met een wel-
komstdrankje en een welkomstwoordje 
van Pepijn die nog eens benadrukte hoe 
blij we zijn met de superinzet van deze 
grote groep vrijwilligers. Ook de jubila-
rissen werden in het zonnetje gezet (bij 
de vrijwilligers die niet op deze middag 
aanwezig konden zijn werden de bloemen 
thuisbezorgd):

25 jaar vrijwilligster:
- Adje Bogaerts 
- Toos Hapers
- Jo Link
- Corrie v Rijswijk
- Arja Teeuwen

30 jaar vrijwilligster:
- Lucie Ophof

35 jaar vrijwilligster: 
- Corrie Lanslots
- Annie Koks

Na de huldiging was er een superleuk 
muzikaal optreden van Tjerry en Mariska, 
er werd goed meegezongen, geklapt etc. 
Intussen was de keuken druk bezig met 
de voorbereidingen van een uitgebreide 
barbecue waar iedereen na het optreden 
heel erg van heeft gesmuld! En als toetje 
een ijscokar met een ijsje naar keuze.

Het was een erg gezellige en culinaire mid-
dag en voor ons een heel dankbaar gezel-
schap om voor te mogen organiseren. 
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